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Redactioneel 

Gewoontes en rituelen 

De definitie van een gewoonte is een handeling op de 

automatische piloot, hij wordt routinematig uitge-

voerd en er hoeft niet meer over nagedacht te wor-

den. Een ritueel is een formele handeling of serie 

handelingen waarin geen wijzigingen kunnen worden 

aangebracht qua volgorde of uitvoering. 

U kent vast wel het merk Rituals, waarvan alleen de 

naam al je ervan bewust maakt dat je van een ge-

woonte, b.v.  gedachteloos een beetje doucheschuim 

pakken, heel mindful een ritueel zou moeten maken 

door hun heerlijke schuim en andere luxe producten 

te gaan gebruiken. Ik vind deze naam en marketing 

strategie heel erg slim gekozen en kennelijk werkt hij 

prima, want het spul is een feestje om te gebruiken, 

te krijgen en cadeau te geven en goedkoop is het ze-

ker niet.  

Maar genoeg over badkamerrituelen, ik wil het heb-

ben over golfrituelen en gewoontes. Ieder van jullie 

heeft waarschijnlijk wel de gewoonte om de golf ac-

cessoires op een vaste plaats op te bergen als je gaat 

spelen, je marker en je bal b.v.  in de rechter broek-

zak en de pitchfork links of iets dergelijks. Maar als u 

niet lekker kunt golfen als  pitchfork en marker in de 

verkeerde broekzak zitten dan krijgt dit feit iets 

dwangmatigs of bijgelovigs, zoals Nadal die niet kan 

opslaan als zijn waterflesjes niet goed in de rij staan, 

zijn broekje niet goed zit en zijn neus niet droog is. 

Of zoals bij voetballers die bij een thuiswedstrijd 

eerst de linker sok aantrekken en bij een uitwedstrijd 

eerst de rechter. Of sporters die denken dat ze alleen 

kunnen presteren met een bepaalde kleur onderbroek 

aan. Tja het schijnt allemaal voor te komen. 

Wij golfers doen allemaal aan PSR,  Pre Swing Routi-

ne, al vind ik Pre Swing Ritueel eigenlijk een leukere 

betiteling. Als we onze PSR niet goed uitvoeren is een 

ASF, After Swing Frustratie, meestal het directe ge-

volg. Gisteren nog een mooi voorbeeld op de TV ge-

zien. Bij het Wales Open smeet een driftige speler zijn 

club na een slag hard weg en scheidde op deze ma-

nier het clubhoofd definitief van de shaft. Typisch ge-

valletje van AFS. Maar wat is uw PSR voor een afslag 

of misschien voordat u put? Tellen bij de achter 

swing, in gedachten een plaatsnaam noemen, eerst 

even op de tenen gaan staan, de ogen even sluiten? 

Het kan voor u allemaal nodig zijn om de juiste focus 

te krijgen voordat u slaat.  

Sommige golfers wachten even als ze de bal geadres-

seerd hebben, niks mis mee, maar als dit wachten 

echt overdreven lang duurt, dan noem ik dat heel 

oneerbiedig altijd “bidden”. Ik zie nogal eens dat dit 

lange “gebed” kennelijk niet verhoord wordt, want de 

afslag wordt meestal niet beter door de lengte van dit 

“gebed”. Integendeel, een beroerde afslag is vaker 

het gevolg. Een paar oefenswings maken, is ook iets 

wat de concentratie kan verbeteren, maar als ik ie-

mand er zeven of meer zie maken, krijg ik zo mijn 

twijfels of dit wel echt helpt. Extra energie kost het in 

elk geval wel. 

Hoe markeert u uw bal? Tekent u er een bloemetje, 3 

puntjes een simpele streep, of een hartje op? En doet 

u dat altijd en op dezelfde manier? Ik teken een smi-

ley of zet er met een speciaal stempeltje een mondje/

kusje op, gewoon omdat ik het leuk vind en het mo-

gelijk helpt om te blijven lachen en te ontspannen. 

Want ontspannen spelen en focus daar draait het in 

hoofdzaak om en zonder uw geliefde bal marker moet 

u toch ook kunnen uitholen! Maar zorg wel voor een 

eigen, leuke en goede PSR, want dat helpt echt. 

 

Rina Runia 
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Van de voorzitter 

Beste medegolfers, 

Het is weer tijd voor mijn stukje in 

de Teeshot. Het jaar is over de helft 

en het lijkt er voorzichtig op, dat 

een aantal zaken weer richting nor-

maal gaan. Ons clubhuis is weer 

open en de verschillende wedstrij-

den komen weer op gang. Zo heb-

ben de vlaggenwedstrijd, enkele 

avond- en inloopwedstrijden, de 

procup en de zomercompetitie al plaatsgevonden. 

Ook de matchplay wedstrijd is al weer gespeeld, 1e 

plaats en clubkampioen Jan Francois, 2e Hans 

Raaijmakers en 3e Paul van Velthoven. Heren, alle-

maal proficiat. 

De baan ligt er geweldig bij en de nieuwe matten zijn, 

na even wennen, toch wel een hele verbetering. Hier-

bij dank aan onze baancommissie en natuurlijk aan 

de gemeente.  

Onze algemene ledenvergadering kon door corona in 

april niet doorgaan, maar de planning is dit 25 augus-

tus te doen en omdat ons clubhuis niet meer dan een 

man (m/v) of 30 kan herbergen zolang de 1,5 onder-

lingen afstand geldt, gaan we naar een andere, rui-

mere locatie. Kunnen we weer eens met iedereen bij-

praten. Financieel zijn we de coronacrisis goed door-

gekomen: we zien ondanks de veel lagere (bar) in-

komsten toch een redelijk 2020 en ook dit jaar ziet er 

gezond uit, waarbij een contributieverhoging niet no-

dig lijkt te zijn. Als heel positief zien wij de ontwikke-

ling van het ledenbestand. De teller staat nu net bo-

ven de 400 en loopt nog op. Hierbij een hartelijk wel-

kom aan alle nieuwe leden. Veel plezier bij ons gezel-

lige clubje. Zorg ervoor dat je je zo snel mogelijk 

thuis voelt, en aan onze leden de boodschap om daar 

alles aan te doen en jullie daar zo veel mogelijk bij te 

ondersteunen.  

Afsluitend wil ik bij u nog onder de aandacht brengen 

dat corona nog steeds niet weg is. Houd u zich daar-

om altijd aan de geldende regels, met name de 1,5 

meter afstand in de lockerruimte en in het paviljoen, 

en ontsmet uw handen bij de ingang. Het gaat om uw 

gezondheid en die van uw medegolfers. 

Ik wens u veel golfplezier toe in een goede gezond-

heid  en natuurlijk heel mooi weer in de komende 

maanden. 

Frank Smulders 

 

Ons 30-jarig jubileum 

Volgend jaar is het zover, dan bestaat onze golfclub 

30 jaar! 

We gaan dat uiteraard samen vieren. Er is inmiddels 

een feestcommissie in het leven geroepen die al bij 

elkaar is geweest en vanaf oktober maandelijks bij-

eenkomt om dit feest vorm te  gaan geven. 

Aanvullen bartegoed 

In de vorige Teeshot suggereerde ik, wegens de be-

perkte opening van ons clubhuis, een bankoverschrij-

ving om uw bartegoed aan te vullen. Echter, een 

storting op de bankrekening van de club komt niet 

vanzelf bij uw bartegoed terecht. Ook het overbren-

gen van de bartegoeden naar de website, zodat u ze 

kunt bekijken via “Mijn gegevens”, vergt een hand-

matige actie. E.e.a. kost al gauw enkele dagen. 

Nu het clubhuis weer open is, kunt u aan de bar met 

uw pinpas uw tegoed onmiddellijk aanvullen. Deze 

werkwijze verdient de voorkeur, omdat uw tegoed 

direct bruikbaar is (en mijn tussenkomst niet nodig). 

Bedankt voor uw medewerking! 

Peter Maathuis, penningmeester 
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Deelnemers aan deze commissie: 

• Carien Baudewijns, voorzitter 

• Hélène de Best 

• Wim de Luij 

• Rina Runia 

• Hein Ziegenhardt 

Frits Baljet neemt op afroep deel aan de commissie 

vanwege zijn ruime ervaring met lustrumfestiviteiten. 

De data staan inmiddels vast: 21, 22, 23 en 24 juli 

2022. Zet ze alvast in uw agenda., en mocht u leuke 

ideetjes hebben voor dit feestelijke gebeuren, aarzel 

dan niet en meld dit bij één van ons. 

Rina Runia 

 

Dit kan echt niet meer 

Enige tijd geleden hadden we op zaterdag en zondag 

de matchplaywedstrijden van onze club. Aantal deel-

nemers 13. Dat betekent dat er na de eerste ronde 

nog 6 of 7 deelnemers over waren, die de volgende 

dag voor de halve en hele finale aan de slag mochten.  

 Het is in mijn ogen niet langer te verdedigen om 

voor zo weinig deelnemers de baan twee dagen te 

sluiten. Voor 13 en 6/7 deelnemers op pakweg 375 

leden kun je de club als geheel dat niet aandoen. Het 

betekent immers dat met name onder de nieuwe le-

den frustratie is ontstaan omdat ze niet konden spe-

len. Bij de nieuwe leden zijn er een aantal die nog 

werkzaam zijn en dus vooral op het weekend zijn 

aangewezen. Op deze manier zie ik er weer een aan-

tal vertrekken. 

En kom me niet aan met de dooddoener ”zo is het 

altijd al geweest”! Als dat als argument moet gelden 

voor deze situatie lijken me de verdedigers van deze 

stelling nog mensen met een draaischijf telefoon of 

verdedigers van de verplichte stropdas, in ieder geval 

mensen die niet met hun tijd meegaan en - wat meer 

dan belangrijk is -  de sfeer in de club niet aanvoe-

len.. 

Evenmin het gehoorde: “zo staat het in de reglemen-

ten”. Waar staat dat je op goede gronden toch niet 

mag afstappen van de aldaar genoemde minimum 

aantal van acht waarop de wedstrijden nu moeten 

doorgaan? Bovendien is de Weco niet consequent 

want waar is de in de reglementen genoemde verlie-

zersronde gebleven? 

Denk eens met me mee: alleen in de zomer als er 

niet gevoetbald of gerugbyd wordt hebben wij als 

VGC een aantal HELE weekenden tot onze beschik-

king. De meest luxe periode! Om dan een heel week-

end voor de clubkampioenschappen te blokkeren voor 

vrij spel lijkt me van de zotte. En dan ook nog een 

voor de strokeplaykampioenschappen? Wat blijft er 

dan nog over aan mooie vrije weekenden?  

 Ik heb best waardering voor de vele andere taken die 

onze WECO verricht, laat dat duidelijk zijn. Maar het 

zou m.i. de commissie sieren als ze naar mogelijkhe-

den zouden zoeken om aan deze onhoudbare situatie 

een einde te maken. Laat ik meteen maar een voorstel 

doen: stap af van twee opvolgende dagen en neem 

twee opvolgende zaterdagen, dat zou voor veel poten-

tiële deelnemers betekenen dat ze niet een heel week-

end de familie alleen moeten laten. Bovendien zou het 

dan mogelijk zijn om een complete verliezersrond te 

organiseren en hebben degenen, die wel meedoen 

maar verliezen, minimaal twee wedstrijden. En luidt 

het (golfers?) spreekwoord niet “hoe meer zielen hoe 

meer vreugd”? Overigens zouden de zaterdagen  wan-

ner er wél gevoetbald en gerugbyd wordt ook voor de 

clubkampioenschappen gebruikt kunnen worden want 

’s middags  is er altijd plaats. 

Bij de laatste wedstrijden was de sfeer in ons clubhuis 

door corona niet best, om niet te spreken van bijna 

doodstil. Moet daarvoor barbezetting aanrukken? Ook 

dat is m.i. niet te verdedigen. 

Ik hoop dat deze cri de coeur ertoe mag leiden, dat 

deze gang van zaken verandert. Het zou onze leuke 

club sieren. 

Ben Thijssen 

 

Hittegolf 

Terwijl op ons terras in de serre de thermometer de 
50 graden aantikt en de weermannen en -vrouwen 
nog meer helse dagen aankondigen, vraag ik me af of 
ik er een hitte-column tegenaan durf te gooien voor 
een nieuwe TeeShot. Immers de kans dat die column 

het licht ziet in zomerse tijden lijkt me nauwelijks re-
eel. Winterse, sneeuw- en ijs-omstandigheden zijn 
veel waarschijnlijker. Maar ik doe het toch, besluit ik. 
Misschien smelten winterhanden en -voeten dan wel 
weg in herinnering aan de huidige tropenhitte. 

De hitte gaat zijn 5de dag in. Het is buiten smoor en 

binnen smeltpunt. Er hangt een barrière van hete 

lucht recht voor je gezicht als je de voordeur waar de 

zon recht op staat, opent. Hittebestendig zijn we nog 

lang niet, maar gelukkig kunnen we ons nog verstop-

pen achter een hittewerend raamscherm dat alle in-

vloeden van buiten afschermt. Toch moet ik eruit. Met 

de auto. Het autoportier blakert en het stuur voelt zo 

bloederig heet  dat ik meteen een hitteblaar aan mijn 

hand voel opkomen. Ik start de motor en gooi de airco 

in standje 5. Maar die levert in eerste instantie zo'n 

stroperig-dikke en warme luchtstroom dat inademen 

meer op happen, afbijten en doorslikken lijkt. Nadat 

het me is gelukt die luchtstroop zonder ongelukken 

naar binnen te werken en dat te overleven, stuur ik 

met lichte tikken op het stuur (vanwege het verbran-

dingsgevaar) mijn kooktoestel de weg op. 

Ik heb een golfafspraak waarvoor ik al mijn stokken 

mee moet nemen, vandaar de auto en niet de fiets, en 

arriveer zodoende al aardig op stoom op de plaats van 

afspraak. Normaal ben ik niet erg van gesprekjes over 
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het weer, maar dat kon ik deze keer toch echt niet 

munten. En dus borrelde uit de body-hete-lava-massa 

van mij en mijn speelmaat een ongebruikelijke woor-

denstroom op waaruit veelvuldig woorden als heet, 

snikheet, bloedheet, maar ook teringheet en reteheet 

(en dat is heet!) losbraken. 

Ik weet dat nog goed hoe dat voelt. Want ik wilde 

even op een hekwerkje gaan zitten om mijn schoenen 

te strikken, maar voelde meteen hoe onverstandig 

zoiets is als metaal dagenlang de warmte van een 

volle zon heeft geabsorbeerd. De plek waar de rug 

zijn nette naam verliest (je r..t) liet gloeiend weten 

dat reteheet betekende RETEHEET! 

Nu zijn er op onze golf weinig HH's (Hete Hekken) te 

vinden, maar H(ete) H(oofden) wel. En zeker en vast 

ook een enkeling die het was gelukt zich op te war-

men tot (H)eetgebakerd (H)eet(H)oofd. Maar die 

kwam je gelukkig niet vaak tegen. En zo wel, ach dan 

kon je die HHH nog altijd beschouwen als door de 

hitte "om- en weg-gewaaid tuinhekkie".  

Verreweg de meeste golfers wisten, ondanks een 

warmte die hun handen deed zweten, hun ijzers (1,2 

en 3) te smeden tot ware én onware wapenfeiten be-

haald op fairways en greens, bewaard voor het nage-

slacht en rond verteld bij smeulende kamp- en tuin-

vuren in de nazomer. 

Zelf liep ik mijn zwetende rondje die dagen, met mijn 

verhitte hoofd niet bij het neerhalen van mijn handi-

cap, maar vol bewondering over de vele leuke en 

charmante hittepetitten die wel met een koel hoofd 

en warm hart "Golf Kan Altijd" speelden. Hoe ze dat 

klaarden is me een raadsel, tot een van hen mij 

vriendelijk vertelde dat zij het fijner vond het 

"spelend warm te hebben, dan werkend koud". 

Nadat die wijsheid diep in mij was doorgedrongen, 

zette ik manmoedig mijn hittebestendig hitteschild 

aan voor een reuzenklapper die, mijn spel getrouw, 

rechtdoor verdween in de rough links van de baan, 

waarna ik nogmaals aanzette voor de superslag van 

de dag, onderwijl mezelf voorhoudend dat de kippen 

in Spanje nu ook hardgekookte eieren leggen. Mijn 

bal was vertrokken voor een wereldreis, want ik was 

hem kwijt, maar we vonden hem terug op 1 meter 

van de hole. Met dank aan de Spaanse hennen. Hola! 

Ha, na zonneschijn komt regen en die voelt vast ook 

lekker warmer en met dat vreugdevolle uitzicht kie-

perde ik mijn bal in het gaatje. PAR! 

Mijn zonnepanelen maken overuren! Eagle! 

Thuis is het in onze zonnestudio/veranda 50 graden. 

Dan liever hier Hitte-Golf spelen! Birdie! 

Zag buren gemondkapt in een overhete VW Golf naar 

een volgelopen strand vertrekken. Dan zit ik toch lie-

ver in mijn uppie op een HH en wacht geduldig op de 

absoluut zeker naderende Koude-Golf. Hole in one! 

En ik denk daar aan de buurtkat die in onze tuin komt 

uitrusten. Hoe warm het is, kun je 

aflezen aan de lengte van het sla-

pende dier. Nu ik dit schrijf kijk ik 

naar haar. Ze ligt er volledig uitge-

strekt bij. Voorlopig geen zicht op 

Koude-Golf. Provisioneel en straf-

slag. 

Theo Maassen 

 

Babbel met Lieke over “Het Woold” 

“Lieke?” Laat ik haar eerst even voorstellen: Lieke is 

de zus van Hans Berkers en is bovendien mijn voor-

malig buurmeisje. Belangrijk is, dat ze al heel lang lid 

is van Golfclub Het Woold. Nou ja: heel lang? Het ver-

raste me geweldig om te horen dat Het Woold pas 11 

jaar open is. En dat is ook weer niet waar, dus laat ik 

wat geschiedenis vertellen. 

Het Woold ligt in de gemeente Asten-Heusden en 

daar woont Toine Manders, lid van het Europees Par-

lement. Die heeft een grote tuin en liefde voor de 

golfsport. In zijn tuin werd een kleine golfbaan aan-

gelegd, de “Gezandebaan” geheten. “Gezand” bete-

kent volgens Van Dale “met zand bestrooid” dus gaat 

het om een niet al te vruchtbaar stuk weg dat daar 

lag en de naamgever werd. Het was eigenlijk te ver-

gelijken met een pierenbadje in een zwembad, klein 

en nog lang niet alles. Maar het groeide wel uit tot 

een echte 9 holesbaan van 1694 meter lengte en een 

schuur als clubhuis. (Ter vergelijking: onze baan is 

1445 meter lang). Dus een ideale baan om de golf-

sport onder de knie te krijgen, allemaal par 3’s en de 
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langste 140 meter, met bunkers enz. 

Zo is het begonnen. 

Manders had het geluk de familie Van Eyk te kennen 

en samen met die familie werd begonnen aan de aan-

leg van een heuse golfbaan Dat klinkt eenvoudig 

maar dat was het zeker niet want de omliggende boe-

ren waren echt niet van plan hun grond af te staan en 

ook de milieu-rakkers roerden zich flink, maar op 17 

mei 2010 was er dan eindelijk de opening. Vorig jaar 

had men dat Breugheliaans willen vieren maar  ja …… 

corona! 

Het Woold is nu – in de woorden van het manage-

ment - een “strategische 18-holes PAR 72 champion-

ship course”. Na zo’n kreet zou je bijna plat vallen 

van bewondering, maar dat is helemaal niet nodig:  

waarin Het Woold zich in hoge mate onderscheidt van 

andere banen is de warmte en de gemoedelijkheid 

waarmee je als vreemdeling wordt ontvangen. Niet 

voor niets is Golfclub Het Woold door de Nederlandse 

golfers (al jaren op rij) uitgeroepen tot de meest 

gastvrije baan in Nederland. Binnenkomen bij Het 

Woold voelt als een warm bad. Ik heb het zelf een 

keer of vier mogen ondervinden: je voelt je er met-

een thuis. Nergens heb ik de bediening zo zorgzaam 

maar tegelijk ook zo gemoedelijk meegemaakt als 

daar. Trouwens: ook het restaurant daar is echt heel 

goed en heeft een prima prijs-kwaliteit verhouding. 

Ook daar is de ambiance perfect. De familie Van Eyk, 

die vroeger het partycentrum de Pandoer in Heusden 

uitbaatte, heeft  meer dan uitstekend werk geleverd. 

Wat doen ze op sportgebied anders dan wij doen? 

Eigenlijk niet zo veel: ze hebben voor beginners een 

introductiecommissie, die op de Gezandebaan met de 

nieuwelingen aan het werk gaat en hen begeleidt 

naar de baanpermissie en het GVB. Alles – aldus Lie-

ke – op een vrij soepele wijze, zonder de stress die 

mijn leeftijdsgenoten en ik nog gekend hebben. Ver-

der probeert de commissie de nieuwelingen te stimu-

leren tot deelname aan wedstrijden. Op donderdag-

morgen is er een Ladies Day waar gemiddeld tussen 

de 20 en 30 deelneemsters actief zijn en op maandag 

is de Mixcompetitie gepland, waar zo’n 75 tot 100 

deelnemers zijn. Geen sprake van dat je dan als 

greenfeeër een kans krijgt: het speelrecht is voor le-

den heilig! 

Jeugd. Ze hebben best wat jeugdleden die speciale 

aandacht krijgen in de vorm van speciale trainingen 
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op zondagmorgen door de pro’s die ook de aanwezige 

competitieteams begeleiden. Jammer dat wij in dit 

opzicht nog niet veel bereikt hebben. 

Ik had al gehoord, dat Het Woold speciale aandacht 

heeft voor mensen die een fysieke handicap hebben 

en toch willen golfen. Lieke vertelde me dat de aan-

wezige pro’s en een fysiotherapeut samen “Golfen 

zonder grenzen” hebben opgericht, waar bijvoorbeeld 

een haar bekend medelid dat eenzijdig verlamd was 

geraakt, door het aanleren van een andere techniek 

toch weer golft! Als je fysieke moeilijkheden onder-

vindt en twijfelt of je door moet gaan, is het mis-

schien goed als je “Golfen zonder Grenzen” eens op-

zoekt op internet; het kan zeer de moeite waard zijn!! 

Lieke was buitengewoon lovend over de pogingen van 

het bestuur om de baan nóg beter te maken en te 

luisteren naar de opmerkingen van leden en bezoe-

kers. Dat was voor mij een verrassing, omdat de Ne-

derlanders zelden zo uitgesproken complimenteus zijn 

over hun eigen stekkie. Meestal krijg je dan wat vlak 

gemompel en vaker nog kritiek te horen 

Het is kortom de moeite waard om eens te gaan spe-

len op Het Woold. Goed, het is weliswaar 45 minuten 

autorijden, maar een gratis kopje koffie van de mar-

shal in de baan vergoedt veel! 

Ben Thijssen  

 

Op bezoek bij Hein Ziegenhardt 

Kort nadat Hein in 2017 lid werd van de Valkens-

waardse Golfclub, werd hij vrijwilliger voor bardien-

sten, inclusief aansturing en eindverantwoordelijk-

heid. Inmiddels houdt hij zich ook bezig met de ba-

nieren en vlaggen bij de ingang naar ons clubhuis en 

zit hij in de lustrumcommissie voor het vieren van het 

30-jarig bestaan van VGC in 2022. Kort geleden bood 

hij aan het werk voor de Teeshot - dat mijn echtge-

noot Peter Maathuis nu doet - te verlichten (de in-

houd van ons clubblad over de pagina’s verdelen) 

(Ik heb toch de indruk dat Hein een beetje op het 

verkeerde been is gezet over de aard van de werk-

zaamheden …) 

Gelukkig ben ik welkom om eens op bezoek te komen 

bij Hein en zijn vrouw Annelies. Ze wonen aan het 

oudste straatje van Leende naar Valkenswaard, ver-

scholen tussen grote bomen, en ik ben blij als ik het 

zandpad naar hun authentieke boerderij ontdek. 

Hein leidt mij langs de woonkamer, door de keuken 

weer naar buiten naar de lange tafel in een prachtig 

aangelegde tuin. Helaas loopt Hein zo snel door dat ik 

niet de kans krijg om rustig de woonkamer te bekij-

ken.  

“Het enige wat ik zelf doe, is gras maaien en af en 

toe struiken, plantgoed en bomen planten. De tuin-

man doet alles en hij heeft een eigen programma.” 

Achter de tuin is een weide waar de ene buurman zijn 

paarden mag weiden en de andere buurman zijn 
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koeien laat grazen. “Er 

loopt hier dan een levend 

schilderij,” zegt Hein. 

Hein vertelt dat ze zelf, 

47 jaar geleden, na de 

brand in de aanpalende 

stal, hun huis in de oude 

stijl van de Kempische 

langgevelboerderij heb-

ben gebouwd. Kenmer-

kend voor deze stijl zijn 

de relatief kleine ramen. 

De huidige woonkamer 

was vroeger de stal voor 

de paarden van de groot-

vader van Annelies. En 

circa 20 jaar geleden is er een rieten dak op het huis 

gekomen. “Het riet kwam ‘uit de omgeving’, uit de 

Weerribben. Dat was toen nog goed te verkrijgen.” 

Hein en Annelies zijn in 2009 begonnen met golf, 

haalden hun GVB in Achel, en speelden regelmatig 

her en der als greenfeeërs tot ze lid werden van Gen-

dersteijn. In november 2017 werd Hein lid van VGC 

“ook om wat makkelijker te gaan oefenen, omdat het 

zo dichtbij is….”  

Maar in de praktijk komt er van dat oefenen natuur-

lijk niets terecht. Want Hein is altijd en overal bezig 

met klussen, bouwen en bedenken. Nu eens een 

schuur bouwen, dan weer een paddenpoel aanleggen, 

of iemand helpen met een nieuwe badkamer of zo. Hij 

is nu weer bezig met een schuur met berging voor de 

camper. De hardhouten balken voor de spanten lig-

gen al klaar in de weide, en bij het huis stonden do-

zen met ijzerwaren gereed. 

Op mijn vraag wanneer hij dan wel golft, zegt Hein 

dat hij (behoorlijk on-)regelmatig op woensdagmid-

dag speelt met een groepje, maar dat is dus nogal 

vrijblijvend. Hij maakt voor golf zijn agenda niet leeg, 

zeker niet nu hij ‘op vakantie’ is. 

Lid van 2 golfclubs, vrijwilliger bij VGC, en bij Bra-

bants Landschap, klusser in eigen huis en tuin en bij 

vrienden en kennissen, beheerder van eigen groot 

perceel, waar haalt Hein de tijd vandaan om nog te 

golfen? Hij snapt zelf ook niet dat hij ooit tijd gehad 

heeft om te werken…! En dan verklapt hij dat hij ook 

nog ‘hockeyt.’ Al 61 jaar lang. Dat hockey is tussen 

leeftijdgenoten (en ouder! De oudste speler is 92…). 

Het is een landelijke club die circa 500 leden telt die 

24 dinsdagen of donderdagen ergens in Nederland 

spelen. “Gewoon voor de lol. Vorige jaren waren er 

nog verschillende toernooien gepland. (Tokio, Zuid-

Afrika, verschillende Europese landen.) Er zijn zelfs 

Europese en Wereldkampioenschappen.“ Hein heeft 

vier interlands gespeeld met een 70-plusteam. Maar 

dat was vóór corona.  

Het was overigens bij hockey dat Hein destijds Anne-

lies leerde kennen in Aalst, waar hij vanuit Eindhoven 

ging hockeyen. 

Hein heeft altijd in het basisschool-onderwijs gewerkt. 

Hij begon in Hillegom,  want dan hoefde hij  (na vijf 

jaar onderwijs) niet in militaire dienst. Helaas, door 

gebrek aan scholieren, werd hij na een jaar ontslagen. 

Direct na het eerste weekend van de zomervakantie 

moest hij zich melden in de kazerne. Zo ging dat 

toen. Na zijn diensttijd werkte hij op een school in 

Aalst, werd daar later directeur en ging vervolgens 

naar Luijksgestel en daarna kwam er een school in 

Bergeijk bij. 

Sinds Hein “met vakantie” is, en dan bedoelt hij met 

pensioen, heeft hij zich nog geen dag verveeld. Geen 

wonder met alles waar hij zich mee bezig houdt. 

Na ons gesprek aan tafel banjeren we rond over het 

1,5 hectare perceel en begrijp ik dat heel goed. Hein 

heeft een deel van de tuin uitgegraven voor de pad-

denpoel. Tja, het heet paddenpoel, maar het is ook 

bedoeld voor kikkers en allerlei insecten en salaman-

ders. 

En die zitten er ook. Hein wil alles zo natuurlijk, lees: 

schraal, mogelijk. “Ik wil zien wat er groeit en wat er 

gebeurt als je de natuur zijn gang laat gaan. Daar is 

een sloot, maar die bagger ik niet uit zoals de boeren 

om het water snel af te voeren. Daar laat ik groeien 

wat er groeit. (Vandaar dat ik geen sloot kan ontdek-

ken). Onderweg wijst Hein mij op zijn insectentuin, 

“iets te laat gezaaid dit jaar want het was lang te 

koud,” en op appel- en pruimenbomen. Als ik nogal 

wat St Jacobs kruiskruid zie bloeien, vraag ik waarom 

hij deze uiterst giftige plant voor mens en dier niet 

verwijdert en verbrandt of in de grijze kliko gooit. 

Hein kijkt mij verbijsterd aan en volgens mij kan hij 

nog net de opmerking inslikken of ik hem dan kom 

helpen. Met een bijna wanhopig gebaar zegt hij dat 

het teveel is om met wortel en al uit de grond te spit-

ten. Het wordt gewoon gemaaid. Hein heeft hun hele 

perceel omheind met schrikdraad. “Anders komen de 

zwijnen alles omwoelen. Dat is al eens gebeurd. Daar-

om is het hier zo hobbe-

lig. Er zijn in dit gebied 

tot aan de snelweg onge-

veer 300 zwijnen.” 

Grenzend aan zijn terrein 

is een grote visvijver en 

wandelgebied. En daar-

achter is het gebied dat 

beheerd wordt door het 

Brabants Landschap en 

waar niemand mag ko-

men behalve de vrijwil-

ligers. “Het is een vogel-

reservaat en stiltegebied. 

Daar broeden o.a. de 

zwarte wouw, de hop 

(foto) en de visarend. Het 

is een gebied met 32 kweekvijvers, allemaal door de 

mens uitgegraven in de vorige eeuw. De eerste werd 

in 1905 uitgegraven. Heb je wel eens gehoord van het 

Grevenschutven?” Hein is daar wekelijks bezig, altijd 

met een andere vrijwilliger om bijvoorbeeld takken te 

verwijderen, riet te maaien, waterstanden te regelen, 



 

- 10 - 

dijken te controleren, alles met de hand, zo stil mo-

gelijk. Als een soort boswachter, concludeer ik. “Maar 

het is onvoorstelbaar wat sommige mensen doen. 

Motorcrossers, wandelaars met loslopende honden…! 

Lieden die barbecuen. (Boete is € 135!) 

Dit bezoek is als een soort herhalingscursus van IVN. 

Op het laatst leidt Hein mij over het oudste weggetje 

naar Valkenswaard, waar de muggen mij enthousiast 

bestormen. Bij mijn fiets aangekomen, wijst Hein mij: 

“Kijk, dat zijn de banieren waar ik het net over had. 

Valkenswaard maakt daarmee reclame voor sporten 

en bewegen in de vrije tijd voor alle leeftijden.” Hein 

vindt dat er op het sportpark ook minstens een zo’n 

vlag moet komen om golf aan te prijzen. “Dat kan via 

het bureau ‘ city’ marketing’  van de gemeente.” 

En passant raapt hij een stuk mos op van de grond. 

“Ken je die uitdrukking ‘Zo warm dat de mussen van 

het dak vallen?’ Dat zijn niet mussen maar de mossen 

die dan uitgedroogd van het dak komen rollen.” Wed-

den dat ik niet de enige ben, die nu pas deze uitdruk-

king begrijpt? 

Weer een typisch voorbeeld van 

het feit dat Hein jarenlang in het 

onderwijs en de natuur heeft ge-

werkt. En dat maakt het bezoek 

aan Hein zo verrassend en leer-

zaam. 

Gea Bloemen 

 

 

Hitte-golf in het Zuiden 

Verwijzend naar een ander stukje in deze Teeshot 

over golf en hitte, wil ik u een zuidelijke golfervaring 

bij hoge temperaturen niet onthouden. In de tweede 

week van juni waren we met vrienden een weekje in 

Zuid Limburg, omdat dat net weer kon, na alle corona 

perikelen. Op vrijdag kwamen we er aan met heerlijk 

weer, zo’n 24 graden. Omdat we in zo’n weekje ook 

altijd wel een keertje willen golfen, gingen we direct 

de volgende dag een kijkje nemen op de golfbaan in 

Wittem om te informeren naar mogelijkheden en om 

een starttijd te reserveren. Onze vrienden zijn ook 

golfers; hoewel zij al enige tijd niet meer speelt, vindt 

ze het wel leuk om mee te wandelen of met de buggy 

te rijden. Onze navigatie in de auto had enige moeite 

met de locatie. De opdracht: nu rechts, werd gegeven 

waar het helemaal niet kon en als je dan doorrijdt, 

krijg je er 3 km bij en meer van dat soort grappen. 

Maar goed, dankzij de borden kwamen we er toch. De 

ontvangst op het terras was hartelijk, de koffie heer-

lijk en de vlaai smaakte voortreffelijk. 

Binnen werd het echter lastig, de (weekend?) recepti-

oniste kon ons niet helpen en gaf tegenstrijdige info. 

Er zou een wedstrijd zijn op de gevraagde maandag, 

maar een startijd in de ochtend kon ze ook niet ge-

ven, hoewel de wedstrijd pas in de middag zou begin-

nen. 
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 Toen we naar andere dagen vroegen, kon ze die ook 

niet reserveren… zelf doen via Internet. In het Duits 

is daar een mooi woord voor: “Kundenabwehr” noem 

ik dat, als je ergens slecht geholpen wordt. Vlakbij op 

het terras zaten vier leden die al een rondje hadden 

gelopen. Ze hoorden kennelijk onze ergernis, want 

één van hen vroeg wat er was gebeurd en mopperde 

toen: ze willen zo graag greenfee spelers en dan 

wordt je zo behandeld! Hij ging naar binnen, maar 

kwam ook onverrichter zake weer naar buiten. Zelf 

boeken was het devies. Toen ik hardop zei dat niet 

alleen reserveren moeilijk was, maar dat de navigatie 

ook moeite had de baan te vinden, schaterden die 

heren dat we dan zeker geen BMW of Audi reden. Dat 

was geen macho gedrag, maar in Limburg kun je be-

ter met Duitse navigatie rijden zo luidde het advies. 

Tja, wij rijden in Koreaanse SUV en hebben, de twee 

keer dat we er waren, zeker 3 verschillende routes 

van en naar de golfbaan  gereden. Dan zie je wel 

meer van het mooie landschap, dat wel. 

Eenmaal terug in ons vakantiehuis slaagden we er 

tenslotte wel in een starttijd te reserveren voor de 

dinsdag, maar buggy’s reserveren voor de toch heu-

velachtige baan en het te verwachten hete weer, ging 

helaas ook niet via de website. Onze teckel mocht wel 

mee, dat had ik al op de website gevonden, dat was 

dan wel een pré. Op de bloedhete dag kwamen we er 

om 10.30u aan. Buggy’s reserveren kon niet, gaf de 

marshal ons enigszins chagrijnig te verstaan. Alle tien 

buggy’s zijn primair bedoeld als handycart (voor alle 

bejaarde leden?) en kunnen alleen op de speeldag 

zelf worden geboekt. Er waren er nog wel twee, waar-

van één kapot, helaas. Ook de starttijden zijn hier 

altijd bij benadering gaf hij ons duidelijk te verstaan. 

Wij vrouwen besloten ter plekke, mede vanwege de 

hoge temperatuur, dan maar 9 holes te doen en na 9 

holes de buggy af te staan aan onze mannen die er 

wel 18 wilden spelen. Met de teckel op een natte 

handdoek in de buggy tussen ons in, mochten we 

vertrekken met de lopende mannen in ons kielzog. De 

baan bleek nog redelijk vlak op de eerste negen ho-

les. Mooie baan, met veel schaduw door de hoge bo-

men. Na 9 holes zijn wij vrouwen op het terras gaan 

lunchen met witte wijn en een broodje zalm. Onder 

bomen en parasols hebben wij al kletsend de tijd 

doorgebracht tot onze mannen, die, ondanks de bug-

gy die ze nu hadden, totaal afgepeigerd terug kwa-

men. Na de 9e hole werden de afstanden tussen de 

holes erg lang en de Limburgse heuvels met deze 

hitte ondanks dat ze konden rijden, moeilijk te ne-

men. Conclusies:  1e het was eigenlijk gewoon te heet 

om te golfen, 2e reken niet al te veel op je navigatie 

in Zuid Limburg tenzij je BMW of Audi rijdt, 3e van de 

receptie en het personeel op golfbaan Wittem hoef je 

niet veel hulp te verwachten, 4e het is wel een hele 

mooie baan! 

Rina Runia 
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Nederlands Golfmuseum 

Het Nederlands Golfmuseum neemt je mee op reis 

door de tijd en leert je hoe de golfsport is ontstaan in 

de Lage Landen. 

Vanaf de  13e  eeuw 

wordt er in ons land 

'colf' gespeeld, de 

voorganger van golf, 

met een stok en een 

bal. Op schilderijen 

uit de 16e eeuw ont-

dek je een 'cuyl' of 

'put'. Bekijk de schilderijen in het Nederlands Golfmu-

seum en ontdek de golfstick in huiskamers van Jan 

Steen, op de schaatsbaan van Hendrick Avercamp en 

op stillevens van Jeroen Bosch. Ook bewonder je er 

allerlei soorten gegraveerde sticks, tegeltjes, bekers 

en bijzondere verhalen. 

Het golfmuseum in Afferden 

Al in de 13e eeuw wordt in de Lage Landen “colf” ge-

speeld, evenals golf een lange baan-spel met stok en 

bal. En reeds vanaf het begin van de 16e eeuw zien 

we op Vlaamse miniaturen dat gespeeld wordt naar 

een ‘cuyl’ of ‘put’. 

Tussen deze afbeeldingen 

verschijnt in 1545 van de 

hand van de Noord-

Nederlandse humanist en 

geleerde Pieter van Afferden 

(Petro Apherdiano, ca 1510 – 

1580) zijn “Tyrocinium lin-

guae Latinae”, wat zoveel wil 

zeggen als “Latijn voor Nieu-

welingen”, een tweetalig oe-

fenboekje voor zijn leerlingen 

gebaseerd op alledaagse si-

tuaties en vergelijkbaar met 

een huidig taalgidsje voor op 

reis. Eén hoofdstuk in het boekje is gewijd aan bal-

spelen waarin ook een Latijnse oefenconversatie voor 

Colf is opgenomen. De beschrijving door Pieter van 

Afferden van de gedragsregels én van het spelen naar 

een ‘cuyl’ vertoont overeenkomst met regels, die ook 

nu nog in Golf worden gehanteerd. Het boekje trekt 

de aandacht van sporthistorici en een vooraanstaand 

vertegenwoordiger daarvan, de Duitse professor en 

taaldeskundige Dr. Heiner Gillmeister, ziet hierin een 

aanwijzing dat Golf niet, zoals de Schotten graag ge-

loven, in Schotland, maar in de Lage Landen is ont-

staan. Anderen vinden dit bewijs te mager en stellen 

dat Colf en Golf, in afwachting van sterker bewijs, 

ieder een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dit 

alles neemt niet weg dat de naam Afferden in de 

16e eeuw opvallend genoemd is in relatie tot Colf. Het 

lijkt waarschijnlijk dat het colfspel al omstreeks 1450 

ook in Schotland en Engeland werd gespeeld en daar 

‘golf’ of ‘golfe’ werd genoemd, maar afbeeldingen of 

geschriften uit die tijd geven daarvan geen blijk. Niet 

eerder dan in 1636 vinden we soortgelijke omschrij-

vingen als in het 

boek van Pieter van 

Afferden terug in de 

Schotse literatuur. 

Toch is er zelfs een 

theorie voor de ont-

staansgeschiedenis 

van het golfspel die 

ons terugvoert naar 

ca 1100 voor Chris-

tus toen Schotse 

schaapherders stenen sloegen in konijnenholen op de 

plek waar nu de wereldberoemde St. Andrews Golf 

Club is gevestigd. Een andere theorie is dat Hollandse 

palingvissers en haringvissers tijdens het wachten 

aan de Theems het colfspel beoefenden om de tijd te 

doden en daarmee de belangstelling van de plaatselij-

ke bevolking opriepen. Veel golfhistorici zijn van me-

ning dat het huidige golf toch een oorspronkelijk 

Schots product kan worden genoemd omdat het wei-

nig meer lijkt op het colfspel zoals dat door Pieter van 

Afferden in 1545 werd beschreven. Echter hetzelfde 

geldt voor het spel zoals dat in die tijd in Schotland 

en andere landen werd beoefend. Golf is niet plotse-

ling ontstaan of uitgevonden. Golf heeft zich ontwik-

keld volgens een geëvolueerd proces dat nog altijd 

voortduurt. Het zou bijzonder zijn als Nederland en 

Vlaanderen zich daadwerkelijk kunnen beroepen op 

het ontstaan van de huidige wereldwijde golftradi-

tie. In elk geval is het een interessante en boeien-

de discussie, die nog veel onderzoek met zich mee zal 

brengen. Bouwstenen voor deze discussie vindt u in 

het Nederlands Golfmuseum in – inderdaad – Affer-

den! 

Een voorproefje van wat het museum biedt. 

Houten bal  

De oudste ballen waren van 

iepen- of beukenhout en wer-

den gebruikt in colf, crosse en 

mail. Je kon er ongeveer 75 

meter ver mee slaan. Men 

speelde met deze ballen van de 

14e tot de 17e eeuw. 

De houten ballen waren erg kwetsbaar. Ze werden 

dan ook – net als de ruiten van de huizen waarlangs 

werd gespeeld – vrij snel kapot geslagen. Mede door 

de stokken van toen, een loden slof op een houten 

steel van Hollands Espenhout. 

Feathery bal 

Maar al in de 15e eeuw werden er 

ook ballen ontwikkeld van leer. 

Eerst nog gevuld met koeienhaar, 

de “hairy”. De ballenfrutters uit 

Goirle werden er beroemd mee en 

voerden tot begin 17e eeuw mas-

sa’s van deze ballen uit naar 

Schotland. 
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Later werden de leren ballen gevuld met gekookte 

samengeperste ganzenveren of kippenveren en ge-

verfd. De pennebal in Nederland werd de beroemde 

feathery-bal. Een paar stukjes rundleer werden aan 

elkaar genaaid en dan gevuld met natte gekookte 

veren. In één bal ging wel een hoge hoed vol veren. 

Als de bal gevuld was werd het laatste stiksel geslo-

ten en nat in een ronde vorm gehamerd of geperst. 

Door drogen zetten de veren uit terwijl het leer 

kromp. Zo ontstond er een keiharde bal. 

Deze feathery-ballen waren erg duur, want het proces 

was tijdrovend. Een ballenmaker kon hooguit drie 

ballen per dag maken. Daarnaast gingen ook deze 

ballen niet lang mee en waren ze vrijwel niet te repa-

reren. Toch was deze bal meer dan drie eeuwen de 

standaard. Je kon er wel 180 meter ver mee slaan. 

Omdat deze ballen zo duur waren, duurder nog dan 

een golfstok, zelfs duurder nog dan een caddy, wilde 

men ze ook niet graag kwijtraken. Beter dan een bal 

kwijt te raken, kon je twee caddies inhuren, één om 

de tas te dragen en één, die je vooruit stuurde om te 

kijken waar je bal terecht kwam, de zogenaamde fore 

caddy. 

Vóór men ging slaan waarschuwde men eerst door 

hard naar hem te roepen: “Fore caddy!” Dat beteken-

de dat hij moest opletten waar de bal kwam. 

Flying Object 

Maar waarschijnlijk komt de in het golf bekende 

waarschuwingskreet “Fore!” niet van de “fore caddy”. 

En het betekent ook niet Flying Object Returning to 

Earth. 

“(Be)ware before” 

De meest aangehangen verklaring is de John 

Knox story uit de 16e eeuw. Toen stonden bij de oost-

poort van het plaatsje Leith in Schotland twee kanon-

nen die dienden als verdediging tegen ‘Engelsen en 

ander gespuis’. De oostpoort keek uit over links, een 

stuk grond waar golfers speelden, die zowel op het 

gebied van politiek als op het gebied van golf veel 

invloed hadden. 

Als de kannonniers in de verte verdachte figuren za-

gen opdoemen, riepen ze naar de verdedigers bij de 

poort en naar de golfers op de links “(be)

ware before” (kijk uit, daar van voren), waarna de 

verdedigers zich plat op de grond wierpen. Daarna 

klonken de kanonschoten. Bij de golfers is het afge-

korte “fore” zo blijven hangen als waarschuwing en 

door hen verder verspreid over Schotland. En van 

daaruit verder over de wereld. 

Gutta Percha-bal 

In de zoektocht naar goedkopere 

ballen vond Robert Adam Patter-

son in 1848 de “gutty” uit, een 

bal van gutta percha, het sap van 

de gelijknamige rubberboom uit 

met name Maleisië. Aanvankelijk 
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leek het een grote mislukking te worden, de ballen 

vielen na enkele slagen al uit elkaar, maar uiteindelijk 

ontwikkelde zijn broer een bruikbare guttie-bal. 

De guttie was in het begin nog glad, maar al snel ont-

dekte men dat de door het slaan veroorzaakte deuk-

jes de balvlucht positief beïnvloedden en men begon 

deze opzettelijk met een mes, hamer of beitel op 

nieuwe ballen aan te brengen. 

Deze ballen werden “Brambles” genoemd, bramen, 

naar aanleiding van de gelijkenis met dit fruit. 

Haskell-bal 

Rond 1900 was er een nieuwe 

ontwikkeling door de Amerikaan 

Coburn Haskell, die een bal uit 

twee gedeelten ontwierp: de eer-

ste two-piece bal, die het golfspel 

wezenlijk zou veranderen. De 

Haskell bal, een rubberen kern 

omwikkeld met rubberen draad. 

Two-piece ball 

In de jaren 60 van de 20e eeuw ontwikkelde men 

nieuwe materialen en betere kunstharsen en de huidi-

ge ballen hebben twee, drie of zelfs vier lagen. 

Tegenwoordig is voor elk type 

speler wel een geschikte bal te 

vinden. 

 

 

 

Contactgegevens 

Stichting Nederlands Golfmuseum 

Bleijenbeek 14 

5851 EE Afferden 

E info@golfmuseum.nl  

T 0485 53 00 84 

 

mailto:info@golfmuseum.nl
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De Vaatwasser 

Even terug naar 20 april 2021 

Het was een mistige ochtend. 

Zo mistig dat je de vlag op 

hole 2 niet kon zien. Maar er 

waren al golfers aan het spe-

len. Goed kijken welke bal-

vlucht er zou komen, immers 

landen zagen ze hem niet. Op 

hole 2 aangekomen werd er in 

de mist afgeslagen. Iedereen lette op. Langzaam rich-

ting green lopen. Hier moet “ie” toch ergens liggen? 

Geen idee !!! Tot iemand in de hole keek. Huub v.d. 

Rijt had een Hole in one geslagen in de mist. Nu is 

een HIO op zich al bijzonder, maar er een slaan, ter-

wijl je de vlag niet eens kunt zien. Grote klasse, of 

toch gewoon ongelofelijk veel geluk? 

Op de foto:” Bijna”.  

Frank Vencken sloeg een HIO tijdens de vrijdagwed-

strijd van 18 juni op hole 4. Frank: “Proficiat”. Met 

een mooie draw landde de bal op de green, waarna 

hij rustig de hole in rolde. Geweldig. 

Geschiedenis van de NGF 

Op 11 februari 1914 tekenden vier golfclubs, te weten 

de Doornsche Golfclub (nu UGC De Pan), de Haag-

sche Golfclub, de Hilversumsche Golf Club en de Ken-

nemer Golfclub, een verdrag. Onder de naam ‘Het 

Nederlandsche Golfcomité’ stichtten ze een federatie 

die de belangen van het golfspel in Nederland bevor-

derde en boven de verenigingen stond. 

Nu ruim honderd jaar verder is deze federatie, onder 

de naam de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, 

een ‘jonge’ organisatie die tussen de verenigingen 

staat, met focus op de toekomst. Honderd jaar na de 

oprichting is de NGF een belangrijke speler in de Ne-

derlandse sportwereld, met 276 golfclubs en 400.000 

golfers. Het Nederlandsche Golfcomité werd in het 

leven geroepen om zaken als nationale kampioen-

schappen, landelijke competities en een handicapsys-

teem te regelen. Taken die nog steeds worden ver-

vuld. Maar er is veel veranderd in de afgelopen hon-

derd jaar. 

Beter golfklimaat  

De hedendaag-

se NGF blikt 

vooruit en staat 

open voor ver-

nieuwingen. Zij 

is meer dan 

ooit volop in 

beweging. Sa-

men met de 

N e d e r l a n d s e 

Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), de Neder-

landse Greenkeepers Associatie (NGA) en de Professi-

onal Golfers Associatie Holland (PGA Holland) gaat ze 

aan de slag om golf voor beginnende en gevorderde 

spelers nog aantrekkelijker te maken. De samenwer-

king moet leiden tot een beter golfklimaat in Neder-

land. 

De Valkenswaardse Golfclub 

Reactie van Bart Bikker ( 2017)  Leading courses. 

De Valkenswaardse speelt over sportvelden en heeft 

er daarom voor gekozen alleen leden toe te laten, of 

introducees onder begeleiding van een lid. Het is niet 

duidelijk waarom, want met de courseplanner en wat 

aanwijzingen zijn greenfeespelers prima in staat hun 

weg te vinden. Dat besloten karakter doet niets af 

aan de gastvrijheid en vriendelijkheid van de leden in 

de baan. 

Je parkeert buiten het terrein en moet nog een eindje 

lopen voor je bij het clubhuis bent, waarachter hole 1 

vanuit een bosschage vertrekt. De baan is - op een 

paar holes na - par3. De eerste 4 en laatste 3 holes 

lopen ook echter over de sportvelden, met de greens 

aan de zijkanten. De zomen van dit sportpark zijn 

mooi bebost en daarin zijn de greens mooi 

aangelegd: verhoogd met enige ondulatie en relatief 

volwassen bunkers. Hole 5 en 6 spelen over een stuk 

dat geheel toebedeeld is aan de golfbaan. Voor hole 

5, een lastige dogleg, moet je nog wel over een hoek 

van het sportveld spelen. 

In zijn categorie golfbanen-over-sportvelden is de 

Valkenswaardse misschien wel de best verzorgde, en 

de mooie greens en het stukje 'echte' golfbaan erbij 

tillen hem boven dit maaiveld uit. Als de poorten ook 

voor greenfeespelers open zouden gaan, zou het weer 

een aanwinst aan 

de instapkant van 

de golfsport zijn. 

EINDELIJK!  

Is het corona tijd-

perk ten einde? 

Gelukkig lijkt het 

er nu in ieder ge-

val op. Op 8 juni 

ging ons clubhuis 

weer open na een 

DDD wedstrijd. Tijdens de VVMM wedstrijd van vrij-

dag 11 juni meldde Ton van Gestel, dat het exact 6 

maanden geleden was, dat de bar voor de laatste 

keer open was. Volgens Maarten Ingelse was de bar 9 

maanden dicht. Nu zou ik (als Maarten gelijk heeft) er 

wel een grap over kunnen maken. Zo van: “Als je de 

eerste dag dat de bar dicht was ..., dan had je nu de 

kinderbijslag kunnen aanvragen. Maar ik weet niet 

wie er gelijk heeft. In ieder geval is iedereen blij met 

een clubhuis, dat weer open is.  

Weekent… 

De vorige 

was ken-

nelijk te 

moei l i jk. 

Geen re-

actie. 

Hier een 

n i e u w e 

kans op 

een balle-

tje. 

  

Antwoorden naar: jmahberkers@onsbrabantnet.nl 

mailto:jmahberkers@onsbrabantnet.nl
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Jeugd Were Di 

Op 11 en 16 juni kregen leerlingen van het Were Di 

College de mogelijkheid om met de golfsport in aan-

raking te komen. Dit 

omdat de leerlingen 

(vanwege corona) ge-

bruik mochten maken 

van allerlei sportvoor-

zieningen op ons sport-

park “Den Dries”. 

Kees van der Heijden en 

Jos Tillmanns waren in 

dit geval “de golfpro’s”. En de jeugd vond het tof. 

Het slaan vonden ze geweldig, “Daar kun je de ener-

gie in kwijt, Me-

neer”, het put-

ten vonden ze 

pas leuk nadat 

het in wedstrijd-

vorm ging. Ze 

konden kiezen 

uit verschillende 

sporten, maar 

golfen was zeer 

populair. Ook de 

docenten deden 

mee en waren enthousiast. Ik denk dat wij binnenkort 

weer nieuwe aanmeldingen krijgen, niet van de leer-

lingen maar van de docenten. 

Erg grappig was hoe Kees voordoet hoe je moet swin-

gen, hij gebruikt hiervoor desnoods een hark i.p.v. 

een club.  Het was  zeer geslaagd en erg leuk. Wij 

hebben toch weer in 5 bijeenkomsten van 1 uur toch 

zo’n 100 leerlingen van  havo 4 en vwo 4/5 laten ken-

nismaken met het golfspel.  

Met dank aan Kees en Jos.  

Putwedstrijd 

We schrijven 13 juli. Schitterend weer. Greens zijn 

super. Dus tijd voor een putwedstrijd. In totaal 20 

holes, met afslagen op A en B. Weinig lopen, dus ie-

dereen volledig geconcentreerd. 

Terug naar het clubhuis. JA, DIT WAS OPEN. Kaarten 

tellen, afgeven bij de wedstrijdcommissie. En dan 

blijkt er een play off te moeten bepalen wie er met de 

eerste /tweede prijs van doorgaat. 

Kees Alkemade tegen Kees van Asten. Ik wist dus 

zeker dat Kees ging winnen. En (hoe gek) dat ge-

beurde. Kees werd 1 en Kees werd 2. Nu staat” Alke-

made” voor” Asten van” in het alfabet. Ja. Dus Kees 

won en Kees was tweede. Zo zie je maar: “Dit is 

golf”! 

Dank aan de commissie. 

Spraakverwarring 

Vaak hoor je op hole 4: “Hij (de bal) loopt erop, … , 

nee, hij loopt weer naar beneden”? We roepen ook 

naar de bal: “LOPEN”, terwijl hij allang weg is.  

Gekke gewoonte. Dat praten tegen een bal. Maar toch 

klopt dit allemaal niet. Toon Wijnen corrigeerde me. 

De bal loopt niet, maar de bal rolt. Dus in het vervolg 

roep ik: “Rollen a.u.b.”, of in andere, iets meer dwin-
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gende bewoordingen, zoals “Rollen potverdorie!”.  

Avondwedstijd 

Het komt eigenlijk nooit voor dat ik om 22.30u van de 

golfbaan naar huis fiets. Maar dat gebeurde wel na de 

avondwedstrijd van 23 juni. Met 25 deelnemers had-

den we een heel geslaagde avond. Weer goed, baan 

goed, greens goed. Kortom: HET WAS GEWELDIG. 

Een evenement dat jaarlijks navolging 

verdient. Dat het uiteindelijk 22.30u 

werd, lag niet zo zeer aan mij, maar aan 

mijn flight genoten. Zo van: “Zullen we 

er nog maar eentje nemen?” 

Ja, en wat doe je dan??? 

Nu weet u dat Nederland een echt golfmuseum heeft 

Zeker een bezoek waard en gecombineerd met spelen 

op De Bleijenbeek een schitterende golfdag. 

Met dank aan Jacques Schuiling, secretaris Neder-

lands Golfmuseum. www.golfmuseum.nl 

Matchplay kampioenschap 2021 

Zaterdag 3 en zondag 4 juli. Helaas slechts 13 deel-

nemers. (Wellicht moet het bestuur eens uitzoeken 

waarom er zo weinig animo is ? Met een mailtje naar 

alle leden, is dit toch een fluitje van een cent.)  Zater-

dag mooi droog weer. Het was een knock-out sys-

teem. 

Zondag nog 4 spelers over. Maar zondag middag had-

den de weergoden iets anders in de planning. 

Regen… En niet zo’n beetje. FF wachten dus. 

Uiteindelijk was er de vol-

gende uitslag. 

Peter van Dooremalen viel 

naast het podium. Paul van 

Velthoven pakte brons, Hans 

Raaijmakers het zilver, Jan 

François het goud. Allen 

PROFICIAT! Met dank aan 

Gerard en Jos. Of te wel De 

Wedstrijdcommissie  

Zie verder het verslag van de Matchplay kampioen-

schap op de website. 

Pro-cup 

Vroeger de Ger Jeurissen 

Cup, maar nu de Pro-cup. 

Toch nog steeds met Ger 

Jeurissen. Snapt u het 

nog? Nou, eerst was Ger 

http://www.golfmuseum.nl
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onze Pro; vandaar de Ger Jeuris-

sen Cup, maar toen stopte Ger en 

kwamen er andere Pro’s. Nu is 

Ger weer terug, dus kunnen we 

de cup best weer de Ger Jeuris-

sen Cup noemen. 

Hoe dan ook, op 16 juli werd de 

Pro-cup gespeeld en die werd 

gewonnen door: Jos Tillmanns. PROFICIAT! 

Zomerteamwedstrijden 

Wat we goed gedaan hebben in de ogen van de weer-
goden weet ik niet, maar bij alle 4 wedstrijden waren 
ze ons goed gezind. De uitwijkdatum hebben we niet 

nodig gehad en alles werd volgens plan afgewerkt. 

De wedstrijdvorm bij de laatste wedstrijd was Florida 
scamble, waarbij men als team samen speelt. De op-
dracht was om het team 2, dat al gedurende de 3 
voorgaande wedstrijden stijf aan de kop stond, erg 
lastig te maken. Maar ook nu bleek dat een niet te 
nemen hindernis en team 2 werd de terechte kampi-

oen van de Zomercompetitie 2021. 

Met 14 punten verschil op het team dat op de tweede 
plaats stond, chapeau. 

De WECO kijkt terug op een erg geslaagd evenement 
en hoopt op een evenzo succesvolle wintercompetitie. 

Strokeplay kampioenschap 

Helaas afgelast. Reden: te weinig 

deelnemers. Jammer. 

Geniet verder van de zomer met ho-

pelijk goed golfweer. Probeer je han-

dicap te verlagen, maar bovenal 

“Geniet! “ 

Hans Berkers 

 

Dat is nog eens goede service! 

Enige tijd geleden kreeg ik van mijn lieve Elly een 

nieuwe golftas cadeau voor mijn verjaardag. Samen 

met haar ben ik naar GOLF ETC. gegaan, onze spon-

sor, en heb daar een prachtige blauwe tas gekocht 

voor € 200 (wat zijn die dingen duur, zeg!). Heel ver-

guld naar de baan en vol trots aan iedereen laten 

zien. Maar na drie keer lopen moest ik helaas tot de 

slotsom komen, dat dit toch niet de tas was, waar ik 

blij mee kon zijn. De indeling van de stokken, sorry, 

de clubs, was voor mij een ramp. Ik heb de stoute 

schoenen aangetrokken en ben terug naar de zaak 

gegaan en heb daar mijn verhaal verteld. De dame 

die mij te woord stond, keek me een beetje verbaasd 

aan en sprak toen de verlossende woorden: “Geen 

probleem. Gaan we regelen.” Ze nam de tas terug, ik 

mocht een nieuwe uitzoeken en omdat de tas natuur-

lijk niet meer als nieuw te verkopen was, moest ik 

een heel klein bedrag betalen. Ik ben zelden zó opge-

lucht geweest. 

Kijk: ik vind dat je als lid van de VGC als het even 

kan bij sponsors moet kopen en deze behandeling van 

een klant was gewoon geweldig. Daarom dit stukje. 

Ben Thijssen 

Geert Geerts, onze greenkeeper 

“Zal ik onze greenkeeper eens interviewen, dat ver-

dient hij wel volgens mij, want de greens zijn nog 

nooit zo goed geweest als nu” vroeg ik telefonisch aan 

Peter Maathuis. “Goed plan, helemaal met je eens“, 

was zijn antwoord. Maar ik wist toen echt niet dat ik 

in dat gesprek voor een aantal verrassingen zou ko-

men te staan. 

”Ik heb heel goede herinneringen aan een oud-leraar 

gymnastiek en latere collega op het Augustinianum in 

Eindhoven, is dat misschien familie van je, hij heette 

Broer Geerts”, opende ik het gesprek. “Ja, dat kun je 

wel zeggen, dat was mijn vader!” Verrassing nummer 

1! Zijn vader heeft mij als beginnend leraar gered 

door een heel lastige klas een vol uur grondgymnas-

tiek te geven, waarna de klas veranderd was in zoete 

lammetjes. Ik was hem verschrikkelijk dankbaar. Dat 

kun je je wel indenken! 

“Mijn  vader was gek op 

tuinieren, dus ik heb het 

niet van een vreemde, 

zoals ik ook Geert heet, 

naar mijn vader.” Ik ga 

verder en denk aan een 

tuindersopleiding of zo 

maar... verrassing nr 2: 

Geert was in zijn werkza-

me leven achtereenvol-

gens verzekeringsagent, 

makelaar en projectont-

wikkelaar. Dat is toch iets 

anders! Toen hij me ook 

vertelde dat hij enkele ja-

ren voorzitter van FC Eind-

hoven (mijn dierbare voetbalclub) is geweest, kon hij 

bij mij niet meer stuk. Terloops vermeldde hij nu in 

de Eindhovense gemeenteraad als fractievoorzitter de 

fractie “Leefbaar Eindhoven” te leiden. Ik had mijn 

pet al eerder voor hem afgenomen, anders had ik het 

voor de tweede keer gedaan. 

Met 59 jaar is hij in de crisis gestopt met werken en 

werd hij vrijwilliger bij Golfclub de Tongelreep. Daar 

was hij al lang lid nadat hij in 1989 in Best zijn GVB 

had gehaald. “Trouwens, ik ben hier ook lid geweest” 

was verrassing nr.3!  “Ik was hier bijna clubkampioen 

geweest als ik in de finale door diskwalificatie niet 

verloren had van Jan van de Meerakker”. Sensatiebe-

lust als ik ben: “Hoezo  diskwalificatie?” “Ik sloeg een 

bal op het kunstgrasveld en noch Jan noch ik wist, dat 

zulks streng verboden was, maar Marianne Klaassens 

had het als wedstrijdleider gezien en ja, dan hang 

je”….. 

Op dit moment speelt hij niet veel meer vanwege 

drukke vrijwilligerswerkzaamheden. Hij had ooit han-

dicap 16,2 maar nu is die gestegen naar 22,3. Dat 

komt óók doordat hij geopereerd is aan zijn middel-

vinger, die plotseling rechtop bleef staan en die hij 

toen maar heeft laten opereren om de medemens niet 

op verkeerde gedachten te brengen. Maar het resul-

taat is wel, dat het gevoel in die hand niet meer als 

vroeger is. Hij verzorgt nu als zzp-er in dienst van De 

Enk op maandag, woensdag en vrijdag onze (voor-)

greens en hij steekt de holes op vrijdag. Bovendien 
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gaat op maandag zijn zorg ook uit naar de bunkers. 

Wisten jullie trouwens, dat je de bunkers van laag 

naar hoog moet harken en nooit met één hand aan de 

hark en de andere aan een club? Kleine “verrassing” 

nr 4 (althans voor mij). 

Hoe vindt hij het werk bij de VGC op Den Dries? Hij 

gaat er eens rechtop voor zitten en steekt de loftrom-

pet over Alex, die zijn maatje hier is wat golf betreft. 

Het hele gemeentepersoneel heeft zijn bewondering; 

hij vindt niet alleen dat de golfzaken hier goed voor 

elkaar zijn maar vindt dat wij een heel mooi sportpark 

hebben. Maar de greens zijn zijn kindje en hij is er 

reuze trots op dat iedereen de greens in een fantasti-

sche staat aantreft. “In de greens zit geen spatje on-

kruid” verkondigt hij reuze tevreden en het gras is 

keurig op 4,2 mm. Dat laatste wist ik natuurlijk niet. 

4,2 mm! Ik ga het niet nameten… 

Bij De Enk is de voorwaarde om als greenkeeper te 

mogen werken, dat je je GVB hebt gehaald en dat is 

nodig “want anders snap je niet wat nodig is”. En ja, 

hij vindt het bij ons net zo treurig als overal, dat de 

bunkers het stiefkindje van iedere golfer zijn…. Harken 

iedereen, van laag naar hoog!  

Tot slot nog wat losse opmerkingen van Geert. Vóór 8 

uur maaien mag niet i.v.m. geluidsoverlast. Dus dat 

moet later gebeuren, maar Geert is een rustig mens 

en laat spelers als het maar even kan altijd door; hij 

heeft alle tijd. Maar maaien in de (omgekeerde) num-

mervolgorde van de greens is niet mogelijk vanwege 

het dieselverbruik en daarom maait hij in groepjes, 

dus bijv. 1, 2 en 9, of 3 en 4 en de holes bij de slag-

boom. Een verzoek van hem is, dat hij graag ziet dat 

de stokjes in de holes op de putting green weer terug 

in het hok gezet worden. Terloops blijkt hij ook aspi-

rant-lid van het Sint Catharinagilde in Eindhoven te 

zijn en werkt hij ‘s zaterdags ook mee aan het onder-

houd op het Stadskerkhof. 

Ik had graag nog wat langer met 

deze aardige vent willen kletsen, 

want wij hebben in Eindhoven in 

dezelfde buurt vlak bij elkaar ge-

woond. En ook omdat hij mijn hart 

helemaal stal met de woorden: ”as 

ge niet in Strottum woont of woon-

de bende gin Eindhovenaar”. Waar-

van akte!!! 

Ben Thijssen 
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