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Redactioneel  

Golfbewegingen 

Zoals ik in de vorige Teeshot al meldde, reisjes ma-

ken, op pad gaan, ik doe het graag. Maar wat nu wel 

blijkt, is dat goed golfen en veel van de wereld zien 

slecht samengaan. Als je niet twee keer per week 

minimaal negen holes loopt, maar wekenlang fietst, 

wandelt, musea bezoekt en door pittoreske dorpjes 

slentert, dan vliegen bij thuiskomst de ballen aan alle 

kanten door de baan. Puttjes vallen niet, frustratie en 

handicap schieten omhoog. Wat is dit voor een sport, 

waarbij je zelfs na acht, negen jaar als een beginner 

kunt staan knoeien? Waarbij je twijfelt of je nog wel 

door wilt gaan en zuchtend maar weer de driving 

range opzoekt? De golfsport, natuurlijk!  

Maar oh, het gevoel als je afslag wel recht op de hole 

af gaat, en je met een bbtje van de green afkomt. 

Een bb? Een bijna birdie natuurlijk – want dat putten, 

ja, dat blijft wel een dingetje. Dat brengt mij bij het 

volgende. Vindt u het nou ook niet vreemd dat in de-

ze golfsport van ons iedere slag als een wordt geteld? 

Of je nu 160 meter slaat of 10 cm: altijd een slag. 

Daarom stel ik het volgende voor: als je weer zo’n 

misselijk puttje hebt gemaakt, dat een rondje draait 

om de hole om vervolgens niet te vallen, en je dus 

vijf i.p.v. vier moet noteren, of vier i.p.v. je verdiende 

parretje of drie i.p.v. je felbegeerde birdie: mag dat 

laatste laatste tikkie dan voor een half worden geno-

teerd? Alsjeblieft? Regelcommissaris, NGF, denk er 

eens over na?  

De pendulebeweging tussen wanhopige woede en 

trotse euforie, dat golfslagbad van emotie dat teweeg 

kan worden gebracht door een goed geraakte bal, 

een welgemikte putt, een beheerst uitgevoerde chip, 

een fijne pitch of een afzwaaier tussen de bomen, een 

angstig balletje richting de hole, een verruïneerde 

approach door, verdorie! weer te vroeg opkijken, 

blijft mij verbazen. Ger Jeurissen kan je helpen met 

je grip, hij kan moderne opnames maken van hoe je 

heupen toch echt beter ingezet moeten worden, maar 

dat hoofd! Die mindset. Dat moet je toch echt hele-

maal zelf doen.  

Dus hier is mijn voorstel als u nog verlegen zit om 

goede voornemens voor het komende jaar: wees lief 

voor jezelf als je op de golfbaan staat. Niet met clubs 

gaan gooien als je in de wadi ligt, niet grommend uit 

de bunker proberen te komen, niet mopperend je 

derde putt maken op de green – die vervolgens weer 

niet valt. Okay, dan kom je met 5,5 (dankjewel NGF) 

van hole zes af. Het leven is te kort om jezelf niet 

bemoedigend toe te blijven spreken. Op naar hole 

zeven en een bijna birdie – er is tenslotte niks mis 

met een strakke par. 

Als besluit spreek ik de hoop uit dat u een aange-

naam uurtje doorbrengt met het lezen van deze 

Teeshot. Helaas zonder Ben z’n interviews en met 

maar een halve Vaatwasser van Hans. De Teeshot-

redactie is aangeslagen door het verlies van onze 

twee redacteuren. Toch valt er nog een hoop te mel-

den, het was een veelbewogen jaar voor onze vereni-

ging, met hoogte en dieptepunten. Een nieuwe hole 

8, water in de baan bij hole 5 en 6, zelf je drankjes 

bijhouden bij hole 19, op je schoeisel letten (heb ik 

niet iemand anders’ schoenen aan?). 

ik word heen en weer geslingerd 

tussen hmmm en hoera. Wat zeer 

toepasselijk is voor een lid van 

een golfclub, laten we wel wezen. 

 

   Karin Wensink 
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Van de voorzitter 

Beste medegolfers, 

Het einde van 2023 is in zicht dus 

het is tijd om even bij te praten. 

In de afgelopen weken hebben we 

onverwacht afscheid moeten ne-

men van twee prominente leden 

van onze vereniging: Ben Thijssen 

(o.a. VVMM, Teeshot-redacteur) en 

Hans Berkers (marshal en Teeshot-

redacteur). We staan daar uiter-

aard even bij stil in deze Teeshot. 

De meeste ontwikkelingen in en rond de baan zijn 

inmiddels afgerond. De wadi's functioneren prima en 

de nieuwe hole 8 is in gebruik genomen. Er komen 

binnenkort nog een aantal dropping zones om de 

snelheid in de baan te houden. 

De gemeente heeft, ondanks onze protesten, toch 

besloten verlichting op onze holes 1, 2 en 9 aan te 

leggen. Er loopt nog een procedure van omwonenden 

tegen dit besluit, maar ik ben bang dat deze verlich-

ting er toch gaat komen. We overleggen met de ge-

meente opdat er zo min mogelijk overlast zal ont-

staan voor het golfen op deze holes. 

Wij hebben als bestuur een baanreglement opgesteld 

waarvan iedereen kennis kan nemen. Als u het nog 

niet heeft: exemplaren liggen in de huiskamer. Lees 

het een keer goed door en houd u zich aan de aanwij-

zingen. Ze zijn bedoeld om het golfen voor iedereen 

prettiger te maken, de snelheid in de baan te bevor-

deren, de greens te beschermen en onderlinge erger-

nis te doen afnemen. Wordt u aangesproken door een 

marshal, iemand van het bestuur of gewoon een van 

de leden, luister dan rustig en reageer in redelijkheid. 

Daarvoor alvast bedankt. 

Het nieuwe betalingssysteem is definitief ingevoerd. 

De peiling was zo'n beetje 50-50 en het bestuur heeft 

besloten om de voorkeur te geven aan die leden die 

individueel wilden afrekenen. De kosten van het druk-

ken van de consumptiekaarten worden ruimschoots 

gecompenseerd door de sponsors op de achterkant. 

Met dank aan Gea Bloemen. 

De matchplay-kampioenschappen zijn wegens onvol-

doende belangstelling helaas niet doorgegaan maar 

de clubkampioenschappen strokeplay zijn dit jaar wel 

weer gehouden in een gewijzigde vorm. Ik feliciteer 

graag Sera Brouwers bij de dames en Toon van den 

Berg bij de heren. Volgend jaar wordt door de wed-

strijdcommissie bekeken of en in welke vorm we deze 

belangrijke kampioenschappen volgende jaren kun-

nen organiseren. 

De heren- en damescompetities lopen nog als ik dit 

schrijf en ik heb even naar de tussenstand gekeken. 

Bij de dames gaat het tussen Gea Bloemen en Sera 

Brouwers, bij de heren tussen Piet Lavrijssen en Pe-

ter Verberne. Wie er ook wint, van harte gefeliciteerd! 

Financieel staan we er goed voor en we hoeven ons 

voor de komende jaren niet echt zorgen te maken 

zolang ons ledenbestand op peil blijft. We hebben nu 

iets meer dan 400 leden, maar per 1 januari zakken 
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we door opzeggingen terug naar ca 380. Ik reken zo-

als altijd op u allen om onze VGC bij uw vrienden en 

kennissen te blijven promoten. Hiervoor mijn dank. 

Afsluitend ook nog een woordje van dank voor al on-

ze vrijwilligers. Top dat velen van jullie onze club zo 

steunen. Voor degenen die nog twijfelen: meld je 

aan, vrijwilligers blijven nodig. Een speciale oproep 

aan diegene die onze regelcommissaris Rob Derksen 

wil ondersteunen. Hij heeft dringend extra hulp nodig 

voor deze heel belangrijke taak in onze vereniging, 

dus... 

Graag wil ik jullie allemaal uitnodigen voor onze 

nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2024 van 

17:00 tot 19:00 uur. Het is altijd heel gezellig dus 

noteer deze datum in uw agenda. 

N.B. Corona waart weer rond dus blijf voorzichtig 

voor uzelf en uw medegolfers. Als u klachten heeft, 

blijft u thuis. 

Tenslotte wens ik u allen veel golfplezier toe op onze 

baan en een heel gezond en sportief 2024. 

Frank Smulders 

 

Herinneringen aan Ben Thijssen 

Voor Ben 

Het was een idee van Karin dat alle 

vier Teeshot-redacteuren (Karin, 

Peter, Hans en ik) een stukje zou-

den schrijven over Ben. Woensdag 

25 oktober kwamen we bijeen in 

het clubhuis om de taken te verde-

len voor de 3e en laatste Teeshot 

van 2023. Ik had het gevoel dat 

we nog iemand misten. Alsof we 

op Ben wachtten….  

Vanaf het moment dat ik lid werd in 2004 werd ik 

ingelijfd door Ben Thijssen en Pim Broos voor de 

Teeshot. Ben Haanappel schreef Watwasser, een kro-

niek over de afgelopen maanden, en zette het blad in 

elkaar als eindredacteur. De mannen vonden dat ik 

de taak van Ben Thijssen moest overnemen. Dat be-

tekende dus: mezelf uitnodigen bij een van de vrijwil-

ligers van VGC om hem of haar te interviewen. (Ik 

besef nu, dat ik dat dus al 19 jaar doe! En Ben heeft 

nog langer in de redactie van Teeshot gezeten.)  

Ben was altijd degene die namen wist op te sommen 

van personen die ‘wel interessant’ waren. Ben kende 

iedereen en wist ook altijd wat te vertellen over die 

persoon. Ik had regelmatig het idee dat hij een soort 

headhunter was van de club. Hij sprak met iedereen 

en tijdens zo’n gesprek bedacht hij voor welke com-

missie iemand ’n goeie was’. Die indruk heb ik altijd 

gehad. 

Nu was Ben er niet. Met z’n vieren moesten wij dus 

zelf nadenken, en ik schreef de namen op van poten-

tiële interviewees (nee, het zijn geen slachtoffers). 

Karin noemde ook Hans. “Nee…” zei Hans. “Nee, Hans 

wil niet,” zei ik. “Ik wil hem al jaren interviewen, 

maar hij houdt de boot af.”  

Peter en ik waren op vakantie toen we van Bens 

overlijden hoorden. En direct moest ik terug denken 

aan die keer dat Ben en ik samen speelden in een Va-

RoSo-wedstrijd. Na een misser van Ben hoopten we 

dat mijn afslag bruikbaar zou zijn. En dat was ie. 

“Ahh, Gea, ik houd van jou…w mooie ballen!” riep Ben 

enthousiast. En die keer dat een bal verdween, zo-

maar compleet weg was, midden op het veld van 1. 

Ben liep naar de plek waar de bal was verdwenen, 

knielde neer, stak zijn arm heel diep in de grond, en 

warempel, haalde de bal uit het konijnenhol! Kijk, Dat 

zijn van die leuke herinneringen waar je met een glim-

lach aan terug kunt denken.  

Ben, ja, ik mis je. Gea 

Een stukje voor Ben 

Op donderdag 21 september was het Steendruk Muse-

um gesloten vanwege een vrijwilligersdag. Jammer. 

Maar, ook leuk: de Kiwani boekwinkel. Misschien heeft 

Ben wel dienst, gezellig. Nee, geen Ben, toch een leuk 

boek gescoord. 

Wat vervreemdend om dan een dag later te ontdek-

ken, via de kaart op de site van onze golfclub, dat Ben 

die donderdag 21 september al was overleden. Nooit 

zal hij meer dienst doen in het leuke boekwinkeltje in 

de Kerverij. We kunnen ook geen stukje voor de 

Teeshot meer van zijn hand tegemoetzien, hij zal 

geen drankje meer bestellen aan de bar na een een 

middagje golf.  

Tijdens de uitvaartdienst op maandag 25 september in 

de overvolle Nicolaaskerk bleek wat een rijk leven Ben 

heeft geleefd, naast de boeken, de Teeshot en een 

potje golf. Een leven om dankbaar voor te zijn, zo 

kwam het mij voor. Wat jammer dat ik hem dat nou 

niet meer kan vragen of hij dat ook vond – en wat 

verdrietig dat hij dit stukje ook nooit onder ogen zal 

krijgen. Maar toch zeg ik: “Dag Ben.” Karin 

Nog een stukje voor Ben 

Bij mijn aantreden als VGC-lid, zo’n 15 geleden, 

“mocht” ik verrassend snel lid worden. We hadden nog 

een wachtlijst (!) in die tijd en “I jumped the queue”. 

Dat was omdat ik een klusje van (VGC-oprichter) Ben 

Haanappel kon overnemen: het in elkaar zetten van 

de Teeshot. En daarbij trof ik Ben Thijssen, die al ja-

ren actief was als lid van de redactie. 

Wat later, toen ik regelmatig aan de vrijdagmiddag-

wedstrijden ging deelnemen, trof ik Ben daar ook bij-

na wekelijks. Hoe onwerkelijk is dat nu, de ene week 

loop je gezellig met Ben een rondje op de golfbaan en 

de week erna ga je bij hem langs om afscheid te ne-

men en Ben het “laatste vaarwel” mee te geven. 

Ben was vele jaren een actief lid van de golfclub en 

onze contacten intensiveerden als het clubblad moest 

worden gevuld, maar ook als het om IT-zaken ging. 

Ben had al snel in de gaten dat ik nuttig kon zijn bij 

het oplossen van technische probleempjes. En zijn 

waardering nam vaak de vorm aan van een mooi fles-

je wijn. Mede door hem ben ik de Duitse wijnen gaan 

waarderen. Als hij er met de pc niet helemaal uitkwam 

en het met een telefoontje niet op te lossen was, 

fietste ik nog wel eens langs bij Elly en Ben. Dan was 

het probleem meestal snel opgelost en werd mijn be-
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zoek afgerond met een goed gesprek over meer we-

reldse zaken, vaak met een goed glas wijn erbij. 

Bens glas is helaas leeg, maar ik bewaar warme her-

inneringen aan de keren dat we samen zaten en onze 

glazen gevuld waren. 

En wie wordt nu de nieuwe dirigent? 

Peter 

 

In memoriam Hans Berkers 

Nu toch een stukje over 

jou, Hans. 

“Het lukt me niet om 

een berichtje voor 

Ben te maken. Zo goed 

kende ik hem niet. Ver-

der dan RIP kom ik niet. 

Sorry.“ 

Dat mailde Hans naar 

Karin. Waarop Karin 

antwoordde: “RIP vind 

ik kort, maar krachtig.” 

Nietsvermoedend fietste 

ik dinsdagmiddag 31 

oktober naar het club-

huis voor de laatste 

competitie-wedstrijd van 

de DDD. Er was veel 

regen op komst en ik 

hoopte dat we het langer droog zouden houden dan 

voorspeld, net zoals bij de koppelwedstrijd 5 dagen 

eerder.  

De avond daarvoor was ik op de AED herhalingscur-

sus geweest. Daar waren we met een hele club van 

VGC, ook Maria en Paul van Velthoven. Paul vertelde 

over hoe hij zijn reanimatie had beleefd, althans wat 

hij nog bewust had meegemaakt. “Ik werd wakker in 

het ziekenhuis.” 

Paul is het levende voorbeeld van een reanimatie vol-

gens het boekje. Hij werd direct gereanimeerd en aan 

een AED gekoppeld, dankzij het feit dat er golfers en 

tennissers waren die dat konden. Politie kwam, twee 

ambulances en ook nog de brandweer… Naast mij zat 

Jan Kornelius. “Weet je nog dat Hans Berkers daarna 

boos was… Hij was helemaal van de kaart door het 

gebeuren met Paul”. 

Aangekomen in het clubhuis voegde ik mij bij de an-

dere dames. We waren met behoorlijk veel deze mid-

dag. De AED-cursus van de vorige dag kwam ter 

sprake en ineens hoorde ik de naam Hans Berkers 

vallen. Ik schrok van de toon waarmee zijn naam ge-

noemd werd.  

“Wat is er met Hans?” 

“Hij heeft gisteren een zwaar ongeluk gehad…. Hij is 

dood.” 

Afschuwelijk bericht. Ik kon en wilde het niet geloven. 

Je gaat er altijd van uit dat de mensen om je heen er 

gewoon altijd zijn. Zoals Hans, die kon je verwachten 

die dag. Hij zou foto’s maken van de laatste competi-

tiedag. Die zou daar gewoon staan bij het clubhuis en 

een sigaretje roken…  

Hans en ik hebben jarenlang samen gespeeld met 

“Dames Vragen Heren” en “Heren Vragen Dames”. In 

mijn mobiel staat “Ingeschreven voor Heren vragen 

Dames. Onder voorbehoud hoe het met Janny’s broer 

gaat. Zonder tegenbericht gaan we voor de grote be-

ker. Gr. Hans” (We hebben nooit iets gewonnen.) 

Hans ritselde ook soms van die extra prijsjes, zoals 

een bon bij ‘De Sleutel’ bij Dames vragen Heren.  

Hans kende ik natuurlijk ook van de Teeshot. Hij wist 

heel veel van wat er speelde in en rond de VGC. Als 

er iets te doen was, als er prijzen werden uitgereikt, 

maakte Hans altijd foto’s. Je zag hem regelmatig als 

marshal rondlopen over de baan. En je zag hem re-

gelmatig buiten een sigaretje roken… en met een glas 

in de hand in het clubhuis.  

Ach, en dan moet ik terugdenken aan het jubileum-

feest zomer 2022. Na het feest viel Hans van zijn 

(elektrische) fiets, bij dat vernauwde gedeelte bij de 

slagboom. Ik zat naast Hans toen de politie om zijn 

gegevens vroeg. Die had Hans paraat. Alleen zijn te-

lefoonnummer had hij niet paraat. Hans was bezorgd 

dat zijn bril kwijt was geraakt bij de valpartij. We 

hebben met een aantal mensen gezocht, maar tever-

geefs. De ambulance kwam en nam Hans mee naar 

het ziekenhuis. Janny ging mee. Peter en ik brachten 

de fietsen van Janny en Hans naar het clubhuis. De 

volgende morgen stond ik héél vroeg op en fietste 

naar het sportpark. Die bril van Hans, die moest ik 

gewoon vinden. “Heilige Antonius,” En ja, daar, boven 

op het heuveltje, stond zijn bril alsof hij die daar be-

wust netjes had ‘geparkeerd’. Precies aan de over-

kant van waar Hans gevonden was. Triomfantelijk 

belde ik naar Hans en Janny en hoorde dat Hans ook 

weer thuis was. We haalden hun fietsen op en brach-

ten ze naar Dommelen. Dat had ik even nodig, om 

Hans op de been, in levende lijve, te zien. Een grote 

pleister sierde zijn neus. Gelukkig goed afgelopen. 

Bij de volgende ontmoeting bekende Hans met een 

brede grijns: “Op de vraag wat er is gebeurd, is het 

enige, eerlijke antwoord, dat ik van zattigheid van 

m’n fiets ben gedonderd.” 

Hans heeft een bijzonder plekje in mijn hart. Want hij 

was ook degene die mij hielp om adverteerders en 

sponsoren te vinden voor de Valkenswaardse Golf-

club. Of eigenlijk deed hij het werk en hielp ik hem 

een beetje. Als ik dan bij de sponsor kwam, had Hans 
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 de bal al in het doel gelegd. Ik hoefde alleen maar te 

regelen, dat de advertentie de goede afmetingen had.  

Zo kort geleden nog, half oktober, belde ik Hans op of 

hij misschien een adverteerder wist of kon bedenken 

voor de nieuwe scorekaarten. Zijn app-antwoord heb 

ik ook bewaard. “Zat te denken. Wellicht is Suzuki 

Winters iets. We zijn 2 autobedrijven kwijt.” (Die 2 

autobedrijven had Hans ook geregeld: Jonkers en Van 

Wezel.)  

Jarenlang heb ik Hans gevraagd of ik hem zou mogen 

interviewen. Hans was marshal, schreef voor de 

Teeshot en ‘hielp’ mij met sponsors werven voor de 

club. Ik heb gezeurd, geslijmd, gesmeekt, probeerde 

te onderhandelen, maar het bleef ‘nee’. “Je mag het 

doen als ik er niet meer ben,” zei hij eens geksche-

rend. En de laatste keer, tijdens onze laatste Teeshot

-vergadering, nog geen week voor zijn ongeluk, toen 

Karin het vroeg, zeiden Hans en ik tegelijk ”Nee.” en 

“Nee, dat wil Hans niet.” 

Hans, nu schrijf ik toch dat stukje over jou. Maar dan 

zonder jou. Ik ga jou heel erg missen. RIP, Hans. 

Gea 

Nawoord: net voordat deze Teeshot naar de drukker 

zou gaan, stuurde Paul (van Velthoven) mij het vol-

gende, verhelderende mailtje. 

Wat Hans betreft op die bewuste 12e april (2019). 
Hij was die dag marshal en zag dat er voldoende 
mensen rondom mij aanwezig waren om hulp te ver-
lenen en vond, terecht dus, dat het beter was om bij 
de ingang van het sportpark te gaan kijken of hij nog 
toesnellende hulpdiensten kon assisteren en dat bleek 
hard nodig. Rond die tijd waren ze druk bezig met de 
verbouwing van het zwembad en het bleek dat een 
chauffeur met een grote touringcar (waarschijnlijk 
bestemd voor Harba Lorifa) de ingang van het park 
versperde. Die heeft hij met flinke stemverheffing en 
met moeite te verstaan gegeven dat hij zijn wagen 
moest verplaatsen. (Dat heeft Hans twee dagen later 
bij Maria aan tafel verteld en hij heeft een dag later 
mijn fiets teruggebracht.) 
Dat zijn adrenaline flink omhoog was geschoten, 
komt, behalve door wat mij was overkomen, ook door 
de begrijpelijke frustratie, dat "klojo's" de hulpdien-
sten de weg versperden en dat die niet snel genoeg 
naar zijn zin meewerkten. Dat had Hans allemaal flink 
aangegrepen. 
Groet, Paul 
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Samen tegen Kanker 

Toen het bestuur de uitnodiging kreeg van de organi-

satie Samen tegen Kanker, waren we meteen bereid 

om vanuit onze club een bijdrage te leveren. 

Enthousiast begonnen Toon van den Berg en ik na-

mens het bestuur aan de organisatie van dit prachti-

ge evenement voor het goede doel, dat gepland was 

van vrijdag 22 september tot en met zondag 24 sep-

tember 2023. 

Voor ons een reden om op die vrijdag iets te onder-

nemen. Voor zo veel mogelijk deelnemers, dus een 

wedstrijd ‘s morgens en een wedstrijd ‘s middags. 

Hiervoor zouden de heren van de VVMM hun vrijdag-

middag moeten afstaan en we hebben behalve de 

heren van de VVMM ook de dames van de DDD erbij 

gehaald. 

De basis was gelegd om een hele dag golfen voor het 

goede doel door leden en niet-leden mogelijk te ma-

ken. 

Prachtig uiteraard, 

maar hoe krijgen we 

2 wedstrijden op een 

dag tot een geheel. 

Daar moest de Weco 

aan te pas komen. 

Die zorgde ervoor dat 

op de 22ste september 

zowel voor- als na-

middag ingeschreven 

kon worden.  
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Inmiddels had Toon al een aardig prijzenpakket bij 

elkaar gesprokkeld Zo konden we op het einde van de 

dag ook nog een loterij organiseren. 

Het weer werkte mee. Het werd een prachtige dag 

voor alle 94 golfers. Het samen-gevoel overheerste.  

Met dank aan alle deelnemers, sponsoren en een bij-

drage van onze club konden Frank, Toon en ik het 

mooie bedrag van € 1.400,- overhandigen aan de or-

ganisatie van Samen tegen Kanker. 

Wat hebben we een fijne club als je zoiets moet orga-

niseren. Toon en ik danken alle vrijwilligers die deze 

dag tot een succes hebben gemaakt.  

 

 

                           Carien Baudewijns  
 

 

 

 

Afsluiting DDD-competitie 

And the winner is …. 

… Sera Brouwers! 

Het was niet de eer-

ste keer, dat Sera de 

competitie van de 

dames naar haar 

hand wist te zetten. 

Op de laatste com-

petitiedag, dinsdag 

31 oktober, verwees 

zij Gea Bloemen 

naar plek twee.  

Normaliter zou de 

prijsuitreiking de 

week daarop plaats-

vinden, maar ja, 

zonder Toos S willen 

we dat toch niet 

doen…  

Op die 7e november 

vierde Toos haar ver-

jaardag in een restau-

rant in Gemert. De 

pizza’s werden dus 

doorgeschoven naar 

14 november, evenals 

de huldiging van Sera 

en Gea, en drie, ja-

wel, drie birdiekampi-

oenen.  

 

Het is al jaren usance 

om op de huldigings-

dag na de wedstrijd 

samen een lekker piz-

zaatje te verorberen – 

dit jaar echter is alles anders, want ’s morgens lag er 

al een mailtje in de digitale brievenbus dat gezien de 

weersverwachting er niet gespeeld ging worden. Tot 

twee uur leek het erop dat deze afgelasting voorbarig 

was geweest, maar toen gingen de sluizen open. Ie-

dereen die om half vijf druipend het clubhuis binnen-

kwam prees de vooruitziende blik van de commissie: 

goede actie om ons te beperken tot een drankje en 

een hapje deze dinsdagmiddag. 

Dames van de commissie, dank voor al jullie goede 

zorgen dit jaar! Volgend jaar gaan we weer proberen 

om, ondanks het toenemend aantal hete en natte da-

gen, de competitie tot een goed einde te brengen. 

Aan Toos S, Maria v V , Maike, Jeanne en Marrie zal 

het in ieder geval niet liggen. 

Karin Wensink 
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Word AED-hulpverlener bij de VGC 

Ik wil graag met jullie delen waarom ik ervoor heb 

gekozen om een AED-cursus te volgen en waarom ik 

denk dat het ook iets voor jullie zou kunnen zijn.  

Allereerst wil ik benadrukken dat een AED-cursus le-

vens kan redden. Een AED (Automatische Externe 

Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat wordt 

gebruikt om een schok toe te dienen aan het hart bij 

een persoon die een plotselinge hartstilstand heeft. In 

noodsituaties kan het gebruik van een AED het ver-

schil maken tussen leven en dood. Door een AED-

cursus te volgen, vergroot je je kennis en vaardighe-

den om adequaat te reageren in noodsituaties waarbij 

iemands leven op het spel staat.  

Ten tweede biedt het volgen van een AED-cursus een 

gevoel van zekerheid. Weten dat je in staat bent om 

hulp te bieden in noodsituaties geeft een enorm ge-

voel van voldoening en zelfvertrouwen. Door snel en 

effectief te kunnen handelen bij een hartstilstand kun 

je een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeen-

schap en de mensen om je heen.  

Een hartstilstand kan op elk moment en op elke 

plaats plaatsvinden, zowel thuis, op het werk, in 

openbare ruimtes of tijdens het golfen. De kennis om 

een AED te gebruiken en reanimatie toe te passen, 

stelt je in staat om te handelen, ongeacht waar je je 

bevindt. Je kunt de eerste schakel zijn in de keten 

van overleving, waardoor de overlevingskans van het 

slachtoffer aanzienlijk wordt vergroot.  

Kortom, het volgen van een AED-cursus biedt de mo-

gelijkheid om levens te redden, te handelen in nood-

situaties waar dan ook. Ik geloof dat het volgen van 

een AED-cursus een waardevolle stap is voor ieder-

een die anderen wil kunnen helpen en een positieve 

impact wil hebben in noodsituaties. 

 
Geef je op als AED-hulpverlener bij de Valkens-

waardse Golfclub. De volgende cursus start in februa-

ri 2024. De vereniging draagt de kosten van de cur-

sus, dus het kost je alleen wat tijd. 

Niet twijfelen! Bel 0623 591 575! 

Henk den Hoed 

AED-coördinator  

Email: henkdenhoed@onsbrabantnet.nl 

 

• VGC heeft nu 42 AED-vrijwilligers en we streven 

naar 50 AED-vrijwilligers. Dit aantal is nodig om 
bij een incident een redelijke kans te hebben, dat 
er een AED-vrijwilliger op het park is en hulp kan 

bieden. (Er wordt 7 dagen per week gegolft, 
waarbij golfers vrijwel het hele sportpark 
‘beslaan’.) 

• De AED in het VGC-clubhuis is inmiddels ver-

plaatst naar buiten, links van de ingang, onder de 
overkapping. 

• Bekijk de plattegrond hiernaast en loop eens 

langs de andere clubs om te zien waar de AED 

hangt.  

Beste mannen van VGC 

Dit stukje is niet voor jullie.  

Dit is een namelijk oproep aan alle damesleden van 

onze golfclub met baanpermissie en handicap 54 (toch 

zo’n 130!) om eens mee te komen doen op de dins-

dagmiddag.  

Geen gemeentewerkers, geen lijnentrekkers, geen 

voetballers – de hele baan voor onszelf. Als je je tot 

dusver liet afschrikken door het woordje ‘competitie’: 

lekker spelen en na afloop een gezellig drankje doen is 

waar het om gaat. Gewoon komen opdagen tussen 

12.30-12.45u (inschrijven is niet nodig), je eurootje in 

het bakje deponeren en afwachten in welke flight 

(meestal van drie) je deze middag de baan gaat lo-

pen. Een ideale manier om veel vrouwen van de club 

te leren kennen – en zelfs een enkele heer: de bar-

dienst wordt op deze middag altijd in wisselende sa-

menstelling verzorgd door twee dienstbare mannen. 

En, oh ja, negen holes lopen, als achttien je teveel is, 

kan ook. 

Dus. Dames! Verschuif je oppasmiddag naar een an-

dere dag, vraag je werkgever om een vrije middag, 

overwin je koudwatervrees en doe eens mee met de 

DDD! 

Groet, 

Karin Wensink 

PS: meer informatie is te vinden op de website van 

onze club. Ga naar wedstrijden en dan DDD. 

En als je de inloggegevens van de website niet meer 

kunt vinden: een mailtje naar de webmaster lost dat 

snel op (webmaster@valkenswaardsegolfclub.nl). 
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Dit kaartje van sportpark 

Den Dries toont waar de 

AED-apparaten aanwezig 

zijn. 

 

Hulpdiensten komen op het 

sportpark via de toegangs-

weg met slagboom. 

Zij moeten bij voorkeur 

worden opgevangen door 

iemand die weet waar pre-

cies de hulp nodig is. 
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voorzichtig informeert of hij wil dat je hem helpt zoe-

ken - of dat ook hij verder gaat met z’n tweede bal. 

“Ja, natuurlijk, daar bent u toch voor!” Au.  

Maar. 99% procent van de 102 jongens en 42 meiden 

zijn hartstikke vriendelijk en bedanken je beleefd voor 

het spotten. Je wordt er ook steeds beter in, want je 

staat beide dagdelen op dezelfde hole en op een gege-

ven moment weet je ongeveer waar de ballen zullen 

landen, en je hebt ook door dat als de dag warmer 

wordt de ballen beduidend verder gaan vliegen. Het 

verschil tussen acht uur ’s morgens en elf uur was 

echt een paar meter, zeker op die prachtige donder-

dag en vrijdag. 

Na uren turen mag je dan van een welverdiende lunch 

gaan genieten. Was nog wel even spannend, want de 

umpire met wie wij terug reden van hole 12 naar het 

clubhuis was niet bekend met de baan. Hij reageerde 

gelukkig alert op mijn verschrikte “pas op!” anders 

waren we pardoes een enorme bunker ingetuimeld 

met z’n drieën. Overigens vond ik de ritjes over die 

prachtige baan ’s morgens om kwart voor acht naar 

‘jouw’ hole een van de leukste dingen van mijn spot-

ters avontuur. 

Maandag 14 augustus- toen we zelf onze kunsten 

mochten vertonen op deze jaloersmakende mooie 

baan - was weer een stralende dag, uitstekend golf-

weer. In iedere flight zat een lid van de Eindhoven-

sche, iemand die de baan kende dus, en dat was geen 

overbodige luxe. Er werd Texas scramble gespeeld, 

want het was nou ook weer niet de bedoeling dat al 

die vrijwilligers de hele dag de baan bezet zouden 

houden. Rond twee uur was iedereen wel binnen, en 

we mogen trots stellen dat in de flights die als eerste, 

tweede en derde eindigden, leden van onze kleine 

kluppie zaten. 

Carien, dankjewel voor het werven van zoveel Val-

kenswaardse spotters en voor de communicatie met 

de Eindhovensche Golfclub. Mede VGCers: als het be-

stuur van onze grote buurman er niet voor gaat liggen 

(ik hoorde iets over financiële perikelen…) dan vindt 

dit kampioenschap volgend jaar opnieuw bij hen 

plaats. En dan zijn er vast weer spotters nodig - ik 

vond het een bijzondere ervaring. 

Ik heb eindelijk eens 

op in plaats van langs 

de Eindhovensche 

gelopen en er ook 

nog een leuk wit shirt 

met opdruk aan over 

gehouden. Mijn bord 

en vlaggetje moest ik 

helaas achterlaten… 

 

Karin Wensink 

 

Goed gespot? 

Zoals heel goeie tennissers niet zelf hun ballen hoe-

ven te rapen, hoeven heel goeie golfers niet zelf in de 

gaten te houden waar hun bal neerkomt. Daar zijn de 

“spotters” voor. Mannen en vrouwen die op strategi-

sche plekken door de baan meekijken om de speler 

aan te kunnen geven waar zijn of haar bal is neerge-

komen. In wat hoger gras wordt er voor de duidelijk-

heid een vlaggetje geprikt; als de bal op de fairway 

ligt, is dat niet nodig natuurlijk. Vervolgens steek je 

een soort cricketbat in de lucht ten teken dat de bal is 

gevonden. Als niet duidelijk is waar de bal ligt, spreid 

je je armen; vervolgens wordt er een provisionele bal 

geslagen. 

Tijdens de Dutch Amateur Championship op de Eind-

hovensche Golf (donderdag 10 tot en met zondag 13 

augustus 2023) werd er driftig gespot door leden van 

verschillende golfverenigingen uit de buurt. Hieronder 

was ook een flink aantal VGC’ers. Leuk hoor, van 

dichtbij zien hoe fantastisch deze jonge mensen kun-

nen golfen. Als beloning voor twee dagdelen fanatiek 

spotten mocht je op maandag een rondje lopen op de 

Eindhovensche.  

Helemaal zonder risico is het spotten niet. Hoe goed 

ze ook zijn, ook kampioenen in spé hebben weleens 

een afzwaaier. Zo kan het voorkomen dat je geen 

fore! hoort, maar dat er vervolgens wel een bal vlak 

achter je neervalt. Ballen die je om half negen nog 

kan volgen worden een uur later onzichtbaar omdat 

de zon anders staat. En geloof me, je wilt niet ge-

raakt worden door deze mini kanonskogels.  

En wat te denken van de jongeman die mij kortaf 

toevoegt, nadat ik met wijd gespreide armen heb 

aangegeven dat ik zijn eerste bal echt niet heb zien 

landen “I don’t want you to find my ball.” He? Mijn 

blik moet erg glazig geweest zijn, want hij herhaalt “I 

do NOT want you to find my ball” Ja, dan is het be-

grijpelijk dat de volgende ochtend, als een andere 

jongeman een soortgelijke slag produceert, je eerst 
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Rinus van Doremalen dacht dat het ook wel ging met 

de pas voor de milieustraat. Helaas Rinus: “De club-

kaart is voor de VGC”. De milieupas voor afval. Trou-

wens de clubkaart niet in de KLIKO gooien. En voor 

het bestuurslid: nooit meer KLIKO tegen me zeggen, 

anders gooi ik jou erin. 

 

Vriendinnendag 

Altijd een leuke middag voor de dames. Ik mocht 

niet mee doen. Ben immers geen vriendin. Naar ik 

gehoord heb, was het erg gezellig en het buffet viel 

goed in de smaak. Voor winnaressen: Zie de website. 

 

H, H, H, Heren vragen dames 

Nee hoor, ik heb geen moeite met de H maar op vrij-

dag 8 september was het bij Heren vragen Dames 

HEET, HETER, HEETST. Vrees dat we de 33 graden 

wel hebben aangetikt. Dus: water meenemen, para-

sol op, petje op en in de schaduw lopen. Voor som-

migen was het echt te warm en daarom staakten zij 

de wedstrijd. Verstandig en wijs besluit. 

 

 

Rond 17.00 uur 

was iedereen 

binnen. Het 

tellen kan be-

ginnen, met 

aansluitend een 

heerlijk buffet 

van Hans Adri-

aans. En na-

tuurlijk de prijs-

uitreiking. 

 

 

Winnaars werden Irmgard Schaffer en Niek Coelen. 

 

Irmgard en Niek mochten de “wisselbeker” in ont-

vangst nemen. Maar ja. Wie neemt hem mee? Waar 

zet je hem neer? Wie moet hem schoonhouden? 

Geen gemakkelijke vragen. Zij besloten (na wat aan-

dringen) de beker wel in ontvangst te nemen en ver-

der lekker in het clubhuis te laten staan. Hierbij een 

foto van Jac, die de winnaars overhaalt de beker toch 

in ontvangst te nemen.  

 

Vaatwasser 

Strokeplay kampioenschappen (da’s lang geleden!) 

Deze wedstrijd ging in ieder geval wel door. Op 5 en 

6 augustus. Regen en droog, maar we hadden in te-

genstelling tot de matchplay kampioenschappen nu in 

elk geval een wedstrijd. Je hoeft niet mee te doen om 

te winnen, lekker golfen is ook een voorrecht. 

Uiteraard waren er winnaars; verliezers waren er niet. 

Iedere deelnemer aan deze wedstrijd is al een win-

naar. Hoop volgend jaar nog meer winnaars te zien. 

Terwijl Mathieu van der Poel wereldkampioen op de 

weg werd, werden Toon van den Berg en Sera Brou-

wers kampioen strokeplay bij de VGC. Voor Mathieu 

klonk de bel voor de laatste ronde. Toon en Sera 

trokken aan de bel voor een “rondje’. Zat liever in ons 

clubhuis dan in Glasgow.  

 

Vaatwasser 

Nadat Ben Thijssen mij gepolst had of ik zijn stukje in 

de Teeshot over wilde nemen, veranderde ik de naam 

van WATWASSER naar VAATWASSER. Mijn idee hier-

achter was dat de vaatwasser na enkele dagen wordt 

leeggehaald en opnieuw wordt volgeladen. Dat geldt 

ook voor alle wetenswaardigheden, wedstrijdversla-

gen etc. van de VGC. Iedere keer opnieuw beginnen 

met een blanco pagina. Tot zover niets aan de hand. 

Totdat een lid (bestuurslid) mij vroeg of ik iets in de 

KLIKO kon zetten. Nou is de vaatwasser iets anders 

dan de KLIKO. In de KLIKO gooi je dingen weg, In de 

vaatwasser blijven ze staan, tot hij leeggemaakt 

wordt. Dus ik schrijf niet voor de KLIKO. Waarvan 

akte. 

 

Afrekenen Bar 

Sinds enige tijd gebruiken we per-

soonlijke afrekenbriefjes. 

De meningen hierover zijn nog 

verdeeld. Maar met je clubkaart 

kun je afrekenen aan de bar. 

Maar ja, wat doe je als je je club-

kaart niet bij je hebt, of hem niet 

kunt vinden? Nou dan zoek je een 

andere kaart. Wie weet lukt het. 
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Cross country 

De leukste wedstrijd van de VGC? 

Bomen die in de weg staan, gras dat ballen opvreet, 

hekken die in de weg staan, bomen die te hoog blij-

ken, takken op plaatsen waar je normaal nooit komt, 

6 ballen kwijt (of meer), scores van +13 heel accep-

tabel. Kortom de Cross Country van de VGC. Donder-

dag 14 september. Aanvang 9.00 uur. Iedereen nog 

vol hoop op een goede uitslag, maar dat veranderde 

snel.  

Voorbeeld: Hole 6 afslag, maar je moet naar de green 

van 7. Dus over de bomen en die staan dan inder-

daad “in de weg”, om nog niet te spreken over het 

hek waar ze over moeten. Niet meegedaan? Schrijf je 

volgend jaar in, want dit is de leukste wedstrijd van de 

VGC.  

Uiteraard waren er ook winnaars. Hierbij v.l.n.r. de 

nummers 1, 2 en 3. John, Toon en Peter. Met dank 

aan de baancommissie voor dit uitdagende parcours 

en natuurlijk de wedstrijdcommissie. Niet vergeten 

onze marshals: Peter en John, die voor de veiligheid 

zorgden. Volgend jaar weer. 

 

Samen tegen kanker 

Eigenlijk kun je geen betere wedstrijd hebben voor dit 

geweldig doel. Vrijdag 22 september. Twee greenso-

me wedstrijden. 1 in de ochtend en 1 in de middag. 

Maar 2 rondes lopen mocht ook. Gelukkig veel deel-

nemers. Ook de VGC doet mee aan het POWER 

EVENT. Prijzen doen er niet toe. Dit is voor een heel 

goed doel. Winnaars waren we allemaal, maar toch 

was er een uitslag. Maar veel belangrijker is het be-

drag dat de VGC voor dit doel heeft opgehaald. 

Maar liefst 1.400 euro’s!!! Toon van den Berg en Ca-

rien Baudewijns waren binnen het bestuur de initia-

tiefnemers voor deze wedstrijd. Met dank aan alle 

commissies.  

 

Hole 8 

 

 

Op maandag 2 oktober werd er 

voor de eerste keer op de nieuwe 

afslagplaats afgeslagen en uitge-

hold op de nieuwe hole 8..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag de 13e...  

...heeft geen beste reputatie, maar deze vrijdag zorg-

de Arno van Aalst voor een aangename verrassing na 

afloop van de VVMM-wedstrijd. Hij nam even de mi-

crofoon over van de wedstrijdleiding 

en bood de aanwezigen een drankje 

aan bij wijze van afscheid van het 

golfen. Met zijn 85 jaar wil hij het 

wat rustiger aan gaan doen. Waar-

schijnlijk zien we hem nog wel terug 

als begunstiger van VGC. 

Bedankt Arno! 

 

 

Koppelwedstrijd 26 oktober 

Greensome wedstrijd met 56 deelnemers. De eerste 

flight kwam om 10 over half 5 binnen. De laatste om 

kwart voor 6. Als enige liepen we nog op de golfbaan, 

terwijl het al langzaam donker begon te worden. Wij 

hadden er dus 4 uur en 3 kwartier over gedaan. 

Ik vrees dat onze flight een nieuw record heeft neer-

gezet. 

 

Toen eindelijk 

de uitslag kon 

worden be-

kendgemaakt, 

bleken Elly en 

Toon van den 

Berg het beste 

koppel. 

 

Tweede werden 

Gea en Peter 

Maathuis en de  

derde prijs was 

voor Karin en 

Jos Tillmanns. 
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Hierbij Piet met de gewonnen trofee. 

 

 

 

  

Ook werd de birdie-kampioen ge-

huldigd. Dit jaar Theo Peeters. 

 

Allen proficiat!   

 

 

 

En Ja hoor! 

Het was te verwachten. De wadi’s hebben hun eerste 

slachtoffers te pakken. Immers: je ziet je bal liggen 

op de rand van de wadi. Nou dan stap je op de rand 

en voor je het weet zak je tot je knieën in het drijf-

zand. Dit overkwam Peter Nelissen en ook trof Gea 

Bloemen hetzelfde lot. 

 

Helaas is er geen foto waar-

op Peter daadwerkelijk in 

de wadi staat. Maar aan 

broek en schoenen zijn de 

sporen nog zichtbaar. 

 

 

 

Heeft U de juiste golfschoenen aan?  

Ongetwijfeld heeft u dit bord ook in de huiskamer zien 

staan. 

Iemand keek verschrikt naar haar schoenen. Zou ze 

de juiste aan hebben, of had ze schoenen van iemand 

anders aan? Onduidelijkheid alom. Nu blijkt het erom 

te gaan, dat je niet meer met wandelschoenen de 

baan in mag. Niemand gaat met bergschoenen met 

een grof profiel de baan in, maar met normale A– B 

wandelschoenen loop je echt 

de green niet kapot. Daar is 

het profiel niet dik genoeg 

voor. En warme wandel-

schoenen zijn in de winter 

toch wel fijner.  

En op wintergreens maakt 

het al helemaal niets uit... 

 

Afsluiting VVMM competitie 

Op vrijdag 27 oktober sloot de VVMM-competitie met 

een bedroevend gering aantal deelnemers. Dat de 

weersverwachtingen slecht waren, weerhield er velen 

van om te komen. Jammer, want zoals gewoonlijk viel 

het reuze mee. Echt spannend was de laatste ronde 

niet. De nummers 1-2-3 waren al bekend. 

3 werd Jan François 

2 werd Peter Verberne 

1 werd Piet Lavrijssen 

Hierbij de winnaars gezamenlijk tijdens de nazit. 

 

Piet mocht de zilveren schoen in ontvangst nemen. 
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baan kreeg aangeboden als hoofd administratie van 

Eurostrand, nu Kempervennen. Ze hebben hier op 

meerdere plekjes gewoond om uiteindelijk in de Ko-

ningsvaren neer te strijken. Hun twee dochters waren 

al zo’n beetje uitgevlogen en hebben hier nooit ge-

woond. Dochter Anneke woont nu in Utrecht en werkt 

in Slovenië, dochter Marieke woont in Amsterdam. De 

twee kleinkinderen zijn al volwassen en studeren of 

werken.  

Op zijn 56e ging Cor met vervroegd pensioen, zoals 

zovelen in die tijd. Hij tenniste bij Falcones. Laat in 

de 90-er jaren werd hij door broer Jan bij de Valkens-

waardse Golfclub geïntroduceerd. “Tja, al die sporten 

zijn in onze achtertuin,” zegt Cor. “Vroeger speelde ik 

voetbal, een teamsport, en daar had ik het meeste 

plezier in. En tennis. Maar golfen is veel gezelliger 

dan tennis. Dat komt waarschijnlijk omdat als er een 

wedstrijd is, je met je flight van tevoren samen aan 

tafel zit en na het spelen zit je weer gezellig bij el-

kaar. De samenstelling is ook elke keer verschillend. 

Tennis heeft dat niet. Je gaat steeds bij hetzelfde 

clubje zitten. Dat is veel individueler.” 

Natuurlijk zit het vrijwilligerswerk Cor in de genen. Bij 

Falcones coachte hij een jeugdteam en zat in de wed-

strijd-commissie. Dus het was niet verrassend dat 

Cor ook vrijwilligerswerkzaamheden ging doen voor 

VGC. Hij heeft jarenlang in de VVMM-commissie ge-

zeten. Die werd toen geleid door Jos Coppen. En Pim 

Broos was de ‘computerman.’ ”Maar dat is alweer 10 

jaar geleden. Nu zit ik alleen nog in de Handicap-54 

Vaarwel Hans Berkers! 

 

Op bezoek bij Cor François 

Fijn dat Cor bereid is om mij te 

ontvangen voor een interview. 

Als ik voor de deur sta, reali-

seer ik me dat dit de eerste 

keer is dat ik bij Cor en An 

François aanbel. Terwijl ik min-

stens 10 jaar (schuin) tegen-

over hen heb gewoond.  

Cor en An hebben het huis zelf 

laten bouwen, in 1991 op de 

toekomst, dus alles gelijkvloers. 

Maar wel met een heel grote 

tuin. Op tafel staat een vaasje met kleurige oost-

indische kers. Ik zit nog maar amper of, als antwoord 

op mijn vraag, loodst Cor mij hun grote tuin in. Cor 

vertelt: “ik doe het gras, de bomen en de groenten. 

An doet de bloemen.” Ondertussen is An in de weer 

om een boeketje samen te stellen voor mij, om mee 

naar huis te nemen.  

“Kijk, we hebben nog één courgette,” stelt Cor vast. 

“Ik kan zeggen dat ik van april tot november courget-

tes heb geoogst dit jaar.” Ik zie een stellage met aard-

beiplanten waar nog enkele (witte) aardbeien aan 

hangen. “Die gaan straks weg. De nieuwe, voor vol-

gend jaar, staan in de kas. En de kippen zijn op va-

kantie.” “De kippen op vakantie?” herhaal ik niet be-

grijpend. “Waarheen dan? ” “Ja, die zitten ergens in de 

kou… in de diepvries of in de pan, weet ik veel…” legt 

Cor uit, zonder blikken of blozen. Vervolgens wijst hij 

naar een fruitboom met knotterige gezwellen. “Die 

mag blijven. Want hij bloeit prachtig en geeft ook nog 

appels, ondanks dat ‘ie ziek is.”  

We gaan weer binnen zitten aan tafel zodat ik makke-

lijk kan schrijven. Oorspronkelijk komt Cor uit Oirschot 

(Het is toeval dat zijn broer Jan ook in Valkenswaard 

woont). Hij is een van de jongsten van een katholiek 

gezin van 10 kinderen (4 meisjes en 6 jongens). Na de 

HBS ging Cor in Eindhoven werken, een baan op kan-

toor. Zoals dat destijds ging, deed hij in de avonduren 

allerlei opleidingen en behaalde een aantal administra-

tieve diploma’s. 

An en Cor kwamen naar Valkenswaard toen Cor een 
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commissie. En sinds steeds meer golfers de golf-app 

gebruiken, heb ik daar veel minder werk aan. Daar-

vóór verwerkte ik circa 30 scorekaarten per week. Nu 

is dat nog maar een paar per week…. En dat vind ik 

niet zo erg. Na zoveel jaar heb je het wel een beetje 

gehad. Peter van Dooremalen heeft weleens gepolst 

of ik marshal wilde worden. Maar ik houd de boot af. 

Ik vind mezelf daar niet diplomatiek genoeg voor.“ 

Cor speelt 3 tot 4 keer per week golf. (Zijn handicap 

is 18.) “Het is in onze achtertuin. Ik ben er zó. Ook 

op zondagmorgen, voordat de voetballers de velden 

bezetten.” En natuurlijk staat elke vrijdagmiddag in 

Cors agenda. Hij vindt het opvallend hoeveel 

‘deskundigen’ er zijn. “Als je 10 vragen stelt, krijg je 

13 verschillende antwoorden. Het is vermakelijk 

waarover gepraat (of gebromd) wordt: over de wa-

di’s, wel of niet out of bounds en dat het technisch 

personeel altijd in de weg loopt…. Bij ons gaat het 

nooit over wie je bent of geweest bent. Het gaat altijd 

over golf of de baan.” Als ik zeg, dat ik de indruk heb 

dat de dames zich meer aan de regels houden dan de 

heren, concludeert Cor (toch wel diplomatiek) “Ja, de 

interpretatie van de regels is vaak wat soepeler bij de 

mannen. Maar ik kan niet echt beoordelen of de da-

mes zich meer aan de regels houden dan de man-

nen.” 

Cor filosofeert verder over het kleiner wordend aantal 

deelnemers aan de VVMM- en DDD-wedstrijden. Bij 

de VVMM hadden ze tot 2021 zoveel deelnemers dat 

de flights soms 6 personen telden. “Achter ons is een 

gat gevallen door de werk of pensioen breuk. Tegen-

woordig spelen veel mensen op hun 55e padel, tennis, 

of zelfs voetbal, en ze gaan daar langer mee door. Ze 

moeten werken tot hun 67e. Het zijn tweeverdieners, 

dus de vrouwen werken ook tot hun pensioen. En de 

enthousiaste pioniers, de oprichters van de club, zijn 

óf overleden óf golfen niet meer. Kijk maar eens naar 

de foto’s beneden in de lockerruimte.” 

Naast golfen en de tuin heeft Cor nog een hobby. Hij 

is een fervent lezer. Momenteel is hij bezig met een 

dikke pil, ‘Winnaars’ van Fr. Backman. Hoe hij een 

boek kiest, vraag ik.  

 “Nou, dan ga ik naar de bieb en dan kijk ik bij de B. 

Soms heb ik een recensie gelezen, soms spreekt de 

titel mij aan. Van deze schrijver heb ik al eerder een 

boek gelezen.” Zo gemakkelijk kan dat zijn… 

 

Bij mijn vertrek geeft An mij een tuiltje oost-indische 

kers mee. Die staan te pronken op onze eettafel. (Een 

weekje na dit gesprek vertelt Cor dat hij de kippen 

weg had gebracht omdat ze geen eieren meer legden. 

En daar, op dat ‘vakantie’-adres, geven ze weer eie-

ren. Dus ze leven nog.) 

                        

                 Gea Bloemen 
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Old Grand Dad - we have lift off 

Inmiddels hebben zich al 62 (!) grootvaders van onze 

golfclub aangemeld als donateur van de Grand-Dad 

Valkenswaardse Golfclub. Daarmee zitten we als een 

van de kleinste golfclubs in de regio Zuid-Oost Neder-

land meteen bij de top-3 qua aantal deelnemende 

grootvaders. We kunnen ons dus meten met clubs als 

De Swinkelsche, Crossmoor, Haviksoord en andere. 

Fantastisch dat zoveel grootvaders van onze club dit 

goede doel steunen. Chapeau!! 

We organiseren ieder jaar een of meer clubwedstrij-

den, waarbij de besten zich plaatsen voor een van de 

8 regiofinales. De besten daar spelen vervolgens in 

een Landelijke Finale om de titel: “Best Golfende 

Grootvader van Nederland”. 

Wat doet die Old Grand-Dad Club ook alweer? 

De stichting Old Grand-Dad Club Nederland werkt 

voor goede doelen. Met name kleinschalige projecten 

op het gebied van sport, spel en beweging voor jon-

geren met een beperking. De Stichting wil voorname-

lijk kleinschalige projecten steunen waarbij de bijdra-

ge van de Old Grand-Dad Club Nederland herkenbaar 

is en die een band hebben met (regio-) consuls en 

golfclubs c.q. contribuerende grootvaders. Iedereen 

die voor deze stichting werkt, doet dit, net zoals bij 

onze golfclub, geheel op vrijwillige basis en dus onbe-

zoldigd. We kennen dus geen strijkstokken. 

Waarom verdient dit initiatief uw steun? 

Voor de VGC is het heel moeilijk om mensen met een 

beperking te laten golfen. Je lichamelijke en mentale 

conditie moet best goed zijn om in de baan goed 

vooruit te kunnen. Onze vereniging zou die mogelijk-

heid wel graag willen bieden, maar loopt daarbij te-

gen grenzen aan. Vanuit haar maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid wil ze graag een substantiële bij-

drage leveren aan een inclusievere maatschappij. Met 

de afdeling Grand-Dad Valkenswaardse Golfclub kun-

nen we wel die bijdrage leveren en het bestuur van 

de VGC staat dan ook vierkant achter dit initiatief. 

Overweeg je om ook donateur te worden van onze 

Grand-Dad club, stuur dan een mailtje of bel naar de 

clubconsul. Of log in op onze website en klik rechts-

boven op Grand-Dad; scroll naar beneden, onderaan 

de pagina vind je hoe je jezelf kunt aanmelden. 

Het kan nog! 

pvandooremalen@outlook.com 

0618 392 449 

Peter van Dooremalen 

Clubconsul Old Grand Dad 

Valkenswaardse Golfclub 

 

mailto:pvandooremalen@outlook.com
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RABO-leden bedankt! 

De VGC heeft ook dit jaar meegedaan met de 

RABO clubsupport actie. Leden van de RABO-

bank konden van 4 tot 26 september stemmen 

op de club die zij willen steunen. 

Hoe meer stemmen, hoe meer financiële steun 

wij van RABO krijgen. Dit jaar ontvingen we 

door deze actie bijna € 260, waarvoor dank!  

Vacatures bij de redactie van Teeshot 

Door het plotselinge wegvallen van Ben Thijssen 

en Hans Berkers is de Teeshot-redactie onder-

bemand geraakt. 

Wie van onze leden vindt het leuk drie keer per 

jaar mee te helpen de Teeshot te vullen? Laat 

het ons weten alsjeblieft. 

Gea, Peter M en Karin 

De redactie wenst u fijne feestdagen en 

een gezond en gelukkig 2024 

Graag tot ziens op 7 januari a.s.! 
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